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G eçtiğimiz hafta Birleşik Krallık parlamentosunda yapılan bir toplantıda konuşan HDP, Sinn Fein ve İşçi Partili Milletvekilleri Türk devletine, ‘HDP’ye yönelik saldırılara son ver’ çağrısı yaptı. Toplantıda konuşan HDP Milletvekili Bedran Öztürk, bedeli ne olursa olsun mücadeleye devam edeceklerini, haklı bir mücadele verdiklerini ve kesinlikle kazanacaklarını vurgulayarak Avrupa toplumuna da dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. 

Kurdistan Solidarity Campaign tarafından Britanya parlamentosunda yapılan toplantıya HDP Ağrı milletvekili Bedran Öztürk, Sinn Fein milletvekili Mickey Brady, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Julie Ward ve Kurdistan Solidarity Campaign yöneticisi Rosa Gilbert konuşmacı olarak katıldı. 
Morning Star gazetesi yazarı Steve Steveney ta¬ 


rafından yönetilen toplantı İşçi Parti Milletvekili Chris Williamson ev sahipliğinde yapıldı. 

HDP’ye yönelik saldırılara değinen HDP Ti vekil Öztürk, Erdoğan’ın HDP’yi düşman olarak gördüğünü ve bu yüzden de eşi görülmemiş bir düzeyde hukuktan yoksun bir şekilde HDP’ye saldırdığını belirtti; “Bu süreçten sonra Erdoğan HDP’yi nasıl yok edebilirimin arayışına girdi. HDP’yi hep düşman olarak gördü, ancak HDP düşman değildi, HDP sadece o faşist zihniyete karşı mücadele veren bir partiydi. Ama buna rağmen HDP’ye eşi görülmemiş hukuksuzlukla saldırılar başladı. Bir yılı aşkındır eşbaşkanlarımızın da içinde olduğu on milletvekilimiz cezaevinde, elimizde olan belediyelere kayyum atanarak, belediye başkanlarımız cezaevine atıldı. 
10 binden fazla üyemiz, yüzlerce yöneticimiz hiçbir 
gerekçe olmadan cezaevine atıldı.” 


Toplantıda birer konuşma yapan Sinn Fein milletvekili Mickey Brady ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Julie Ward da, Kürt halkına dönük bu hukuksuz saldırıların kesinlikle kabul edilmeyeceğini ve Türk devletinin bu saldırılarına derhal son verip sorunların çözümü için demokratik adımların atılmasını talep etti. Toplantıya ev sahipliği yapan İşçi Parti Milletvekili Chris Williamson da yaptığı konuşmada, 

“Kürt halkının sosyal ve politik hakları güvenceye alınmalı ve Kürt sorununa barışçıl yollarla çözüm bulunmalı. Bu noktada tüm Avrupa toplumunun bu durumu desteklemesi gerekiyor.” dedi. 
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katılım çağrısı yapılırken, Mehmet Aksoy’un mü 


cadelesini yaşatma sözü verdi; “ Uğruna yaşamını 


Londra 

Mehmet’ini 

Uğurlamaya Hazırlanıyor 


MEHMET AKSOY 


M alatya’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin çocuğu olarak 24 Şubat 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Aksoy dört yaşma kadar İstanbul’da yaşadı. 1989 yılının Ocak ayında Aksoy, daha dört yaşındayken, ailesi ekonomik ve politik nedenlerden kaynaklı İngiltere’ye göç etti. Emekçi bir ailenin çocuğu olarak Londra’da yaşamaya başlayan Aksoy, ilkokul, kolej ve üniversite eğitimini Londra’da tamamladı. 

Londra’da bulunan Queen Mary üniversitesinde sinema bölümünü tamamladıktan sonra Goldsmiths Üniversitesinde yine sinema üzerine Master yaptı. 
Master tezi olarak yönetmenliğini yaptığı Panblo adlı kısa film katıldığı uluslararası bir çok festivalde çok sayıda ödül aldı. 

Erken gençlik yaşlarında kimlik arayışına giren Aksoy, Kürt Özgürlük Hareketini yakından takip etmeye başlamış ve Kürt tarihi üzerine yoğunlaşma¬ ya başlamıştı. KurtHalk Önderi Abdullah Öcalan> m kitaplarım okudukça Demokratik, Ekolojik ve Cinsiyet Özgürlükçü Toplum paradigmasının güçlü bir savunucusu ve Kürt halkının özgürlük mücadelesinin aktif bir neferi olmaya başlamıştı. 

Londra’da çalışma yürüten Kürt kurumlarında gençlik çalışmalarında yer almaya başlayan Aksoy, zamanla yönetim başta olmak üzere farklı kademelerde aktif görevler almaya başladı. Kürt Toplum Merkezi, Halkevi ve Heyva Sor gibi kuramların yanı sıra uzun yıllar Londra Kürt Lilm Lestivalinde farklı 


Kimdir? 

düzeylerde görevler üstlendi. 

Edebiyata yoğun ilgi duyan Aksoy’un çok sayıda şiir, öykü ve film senaryosu bulunuyor. Çektiği kısa film ve belgesellerin yanında birkaç uzun metrajlı filmde oyunculuk yaptı. 

Rojava devrimi ile beraber politik çalışmalarına daha fazla zaman ayıran Aksoy, Birleşik Krallık’ta diplomasi çalışmaları yürütmeye başladı. İngilizce olarak Kürtlerle ilgili haber ve analizler yayınlayan Kurdish Question adlı web portalınm kurucusu ve editörü olan Aksoy, çok sayıda panel ve konferansa konuşmacı olarak katılmış ve Kürt mücadelesi ile ilgili sunumlar yapmıştır. 

Daiş çetelerinin Kobane’ye yönelik saldırısı ile beraber tüm sosyal ve ailevi yaşamına ara veren Aksoy gece gündüz aralıksız bir şekilde eylem ve pratik içerisinde yer almış, O süreçte Kobane’ye geçemediği için karşı tarafta bulunan Suruç ilçesinde bir süre kalmış ve burada iki tane belgesel çalışması yapmıştır. 

Kom News ve The Region adlı web portallarının kuruluşunda yer alan Aksoy, bu çalışmalar için bir süre Almanya’nın Köln kentinde yaşadı. 

Türk devletinin Rojava’ya dönük saldırılarında hedef aldığı YPG Basın merkezinde bir çok basın çalışanının yaşamını yitirmesinden sonra Rojava’ya 


26 Eylül Salı günü sabah saatlerinde Rakka’da 
bulunan YPG basın merkezi binası önünde Daiş çetelerinin saldırısında yaşamını yitiren Aksoy’un naaşı 25 Ekim’de Londra’ya getirildi. Şehadetinin ilk haftasında Kürt Toplum Merkezinde taziyeleri kabul eden Aksoy ailesini binlerce kişi ziyaret etti. 

Şehadetinden 10 gün önce 16 Eylül 2017 tarihinde Hüseyin Çelebi şiir ve edebiyat etkinliğine İngilizce bir öykü gönderen Aksoy, beraberinde gönderdiği biyografisinde kısaca kendisini şöyle tanımlamıştı; 

“ İstanbul’da Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Memed Aksoy, siyasi ve ekonomik nedenlerle dolayı dört yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’ya göç etmek zorunda kaldı. Goldsmiths Üniversitesi’nde sinema üzerine Master yapan Aksoy, aynı zamanda yaratıcı yazarlık ve edebiyat dersleri aldı. Gençliğinden beri anti-kapitalist mücadele içinde bulunan aktivist aynı zamanda Kürt hakları savunucusudur. Kısa filmleri ve hikayeleri bulunan Aksoy, bir şiir koleksiyonunu Türkçe’den İngilizce’ye tercüme etmiştir. Şu anda Rojava Kürdistanı-Kuzey Suriye’de gerçekleşen devrime katkı¬ da bulunmak için orada yaşıyor” 

Aksoy’un Hüseyin Çelebi Şiir ve Edebiyat etkinliğine gönderdiği öykü İngilizce öykü bölümün de birincilik ödülüne layık görüldü. 


ı 


m 1 


gitmeye karar veren Aksoy, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Haziran 2017’de Güney Kürdistan üzerinden Rojava’ya geçti. Varır varmaz YPG Basın Biriminde çalışmaya başlayan Aksoy bir süre sonra Daiş’in kalbi sayılan Rakka hamlesini yakından takip etmek ve oradaki direnişi dünyaya anlatmak için Rakka’da görev yapmaya başladı. 


feda ettiği özgür ve eşit dünya umudunu mücadelemizde yaşatma sözü veriyoruz.” 

Tören: 

10 Kasım 2017-Cuma 

Saat: 09:30 

Yer: Kurdish Community Centre 

11 Portland Gardens 

Harringay-London 

N4 İHU 

KCC’de yapılacak merasimden sonra saat 11:30’da toplu olarak yürüyüş halinde Highgate Mezarlığına (Swain’s Ln, Highgate, London N6 6PJ) hareket edilecektir. Highgate Mezarlığında defnedilecek Aksoy bundan sonra sonsuza dek Kari Marx’ın komşusu olarak kalacak. 


R akka’da Daiş çetelerinin saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Aksoy (Eiraz Dağ) 10 
Kasım Cuma günü yapılacak törenden sonra Kari Marx’ın bulunduğu mezarlığa defnedilecek. 


Halk Savunma Birlikleri (YPG) basın biriminde görev yapan, gazeteci Mehmet Aksoy, 26 Eylül’de Rakka’da Daiş çetelerinin saldırısında yaşamını yitirmişti. Aksoy’un naaşı 25 Ekim’de Londra’ya ulaşmış ve Heathrow havalimanında yüzlerce kişi tarafından karşılanmıştı. 10 Kasım Cuma günü Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde yapılacak törenden sonra Highgate Mezarlığında toprağa verilecek. 


Kürt Halk Meclisi tarafından yapılan açıklamada İngiltere’de yaşayan Kürdistanlı ve dostlarına törene 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Ana sayfadaki haberin devamı... 

H alkların Demokratik Partisi Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk, yaptığı konuşmada, Türk devletinin tarih boyunca farklı kimlikleri ve inançları yok sayan bir sistem üzerine kurulu olduğunu ve Erdoğan’ın da bu faşist sistemden faydalanarak üzerine kendi diktatöryal sistemini inşa ettiğine vurgu yaptı. 

“Türkiye’deki gelişmeleri anlamak istiyorsak tarihe bakmalıyız. Farklılıkları yok sayan, tek ırk, tek dil ve tek dine dayalı bir sistem üzerine inşa edilmiş. 
Bunun üzerine kurulu devlet sistemi tarih boyunca Kürtler başta olmak üzere tüm farklı halkları ve inançları yok saymıştır. 2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde bu sistemi değiştirme ve demokrasi getirme vaadiyle geldi. Fakat zamanla gördük ki Maalesef Erdoğan’ın amacı sistemi değiştirmek ve demokrasiyi getirmek değil, kendi iktidarını sağlama alıp o faşist sistemden faydalanıp diktatöryal bir sistem kurmak oldu. ” 

Öztürk konuşmasının devamında eşit ve özgür 


bir ülke için mücadele verdiklerini belirterek, Kürt halkının tarih boyunca yaşadıkları katliamlara vurgu yaptı. 

“Kürt halkının tarihine baktığımızda, birçok defa katliama uğradığını görürsünüz. Yıllardır en insani hakları için mücadele eden Kürtlere Türk devleti hep zulüm ile cevap vermiştir. Sadece Kürtler değil, aynı zamanda Ermeniler ve Aleviler de içinde olmak üzere farklı haklar ve inançlar da katliamlara uğramıştır. Biz Kürtler de yıllardır herkesin eşit koşullarda özgürce yaşayacağı bir ülke için mücadele verdik. Her kesimin kendini özgürce ifade edip yaşayabildiği radikal demokrasiyi savunuyoruz. ” 

“AKP\ 2015 seçimlerinde HDP’nin yakaladığı başarıdan kaynaklı tek başına hükümeti kurmadı. Bu süreçten sonra Erdoğan HDP’yi nasıl yok edebilirimin arayışına girdi. HDP’yi hep düşman olarak gördü, ancak HDP düşman değildi, HDP sadece o faşist zihniyete karşı mücadele veren bir partiydi. Ama buna rağmen HDP’ye eşi görülmemiş hukuksuzlukla saldırılar başladı. Bir yılı aşkındır eşbaşkanlarımızm da içinde olduğu on milletvekilimiz cezaevinde, elimizde olan belediyelere kayyum atanarak, bele¬ 


diye başkanlarımız cezaevine atıldı. 10 binden fazla üyemiz, yüzlerce yöneticimiz hiçbir gerekçe olmadan cezaevine atıldı.” 

‘PKK’ye silah bırakıp siyaset yap’ çağrısı yapanların siyasetçileri tutukladığını ifade eden Öztürk konuşmasının devamında şunları belirtti; 

“PKK’ye silah bırak çağrısı yapıyorlar, parlamentoya gelip siyaset yapın diyorlar, sorunlarımızı diyalogla çözelim diyorlar. Ama şimdi siyaset yapanları, konuşanı herkesi cezaevine atıyorsun . 6 
milyon kişinin temsilcisi olan bir partinin seçilmiş milletvekillerini zindana atıyorsun. 

Bu yaşananların hepsi dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Cizre’de insanlar canlı canlı yakıldı. Avrupa Birliği bu yaşananları sadece izlemiştir. Kendi değerlerine ihanet etmişlerdir. 

Biz ne olursa olsun mücadelemizden, taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizler mücadelemize inanıyoruz, doğrularımıza güveniyoruz, o yüzden güçlenerek devam ediyoruz. Bedel ödemeye devam edeceğiz belki, ama buna da hazırız. Son olarak buradan dayanışmanın önemine vurgu yapmak isti¬ 


yorum, ve sizden talebim bu dayanışmanın daha da büyütülmesidir. ” 

Toplantıya ev sahipliği yapan İşçi Parti Milletvekili Chris Williamson toplantıdan sonra yaptığı açıklamada HDP’ye dönük vahşi saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı. 

“Türk devletinin HDP’ye yönelik vahşi saldırıları son bulmalı. HDP’li eşbaşkanlar ve milletvekillerin cezaevinde olması Türkiye’deki demokrasinin saldırı altında olduğunu gösteriyor. HDP’lilerin yargılanması tam bir saçmalığa dönüşmüştür. 

Kürt halkına işlenen karşı savaş suçları Birleşmiş Milletlerin gündemine girmiş olsa da sorunun çözümü konusunda sessizlik devam ediyor. 

Kürt halkının sosyal ve politik hakları güvenceye alınmalı ve Kürt sorununa barışçıl yollarla çözüm bulunmalı. Bu noktada tüm Avrupa toplumunun bu durumu desteklemesi gerekiyor. ” 

Toplantı yapılan soru cevap kısmından sonra sona erdi. HDP’b vekil Öztürk aynı gün Dalston’da bulunan Halkevi’nde halkla biraraya geldi. 
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Demokratik! 

Konfederalizm 

Parlamentoda tartışıldı 

C entre for Kurdish Progress ve Peace in da yaygınlaştığını belirten Dr. Miley bu tür sistem-Kürdistan organizasyonlarının ortaklaşa lerin daha çok savaş getirdiğini söyledi. Kürtlerin yaptıkları bir programda alternatif siyasi bir Suriye’de batı tarafından ‘özgürlük savaşçısı’ olamodel olan ‘Demokratik Konfederalizm’ akade- rak nitelendirilmesinin ama NATO üyesi Türkiye’de misyenlerce tartışıldı. ‘terörist’ olarak değerlendirilmesinin Kürtler açı- 

23 Ekim akşamı Edmonton bölgesi İşçi Parti- slndan Çelişkiden öte olmadığını belirten Dr. Miley 
li Milletvekili Kate Osamor’un ev sahipliğinde batının Türkiye hükümetine bu konuda baskı kurnıagerçekleşen programda Westminster Üniversi- slm gerektiğini savundu. 

tesi’nden Dr Radha D’Souza, Kurdish Women Demokratik konferederalizmde sosyal ekolojinin, Movement’tan Zeynep Kurban, Cambridge halkın zeminden yukarıya söz hakkının, savunma Üniversitesi profesörlerinden Dr Thomas Jeffrey hakkının ve kadın haklarının öne çıkan noktalar ol-Miley ve yazar Dimitri Roussopoulos demokratik duğunu söyleyen konuşmacılar bu sistemin antikapikonfederalizm konusunda görüşlerini paylaştılar. talist ve devletçi olmadığını belirttiler. 

Moderatörlüğünü gazeteci Steve Sweeney’nin Kurdish Women Movement’tan Zeynep Kurban yaptığı programda konuşmacılar bu siyasi modelin konuşmasında Rojava’da YPJ komutanı ve söz-Orta Doğu’daki otokrasi, zulüm ve kaosa çözüm cüsü Nesrin Abdullah’tan Kürtlerin kadın hakları olabileceğini vurgulayarak Suriye’de Rojova’da bu konusundaki önderliğine dair alıntılar yaptı. Yakın modelin işleme konulduğunu söylediler. zamanda Rakka’da yaşamını yitiren Britanyalı Kürt 

Çoğulculuk ve otoriter sistemlerin dünyada daha gazeteci Mehmet Aksoy da programda anıldı. 
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Paradise Belgeleri: 

Zenginler ve siyasetçilerin 

off-shore sırları 


P aradise Papers (Cennet Belgeleri) olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, dünyanın en güçlü ve zenginlerinin vergi cennetlerinde¬ ki yatırımlarına ilişkin sırları açığa çıkardı. 

Kamuoyuna sızan belgelerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bazı off-shore yatırımlarına ilişkin ayrıntılar var. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının Malta’daki gemicilik şirketlerine ilişkin ayrıntılar da, sızan belgelerde yer alıyor. 

Belgeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinden Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları uygulamakla yükümlü olan bir şirkette de hissesi olduğunu gösteriyor. 

Paradise Papers, 13.4 milyon belgeden oluşuyor. 
Belgelerin çoğunun kaynağı, offshore yatırım alanındaki önde gelen bir firma. 

Geçen yılki Panama Belgeleri’nde olduğu gibi bu belgeler de Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından elde edildi ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşıldı. 
BBC’nin Panorama Programı da, belgeleri araştıran 
100 medya grubu arasında. 

İngiltere Kraliçesinin bağlantısı ne? 

Kraliyet ailesinin varlıklarını yöneten Lancaster Dükalığı’nın, Kraliçe’nin fonlarından 13 milyon doları Cayman Adaları ve Bermuda’da off-shore yatırım olarak kullandığı ortaya çıktı. 


Kraliçe’nin işlemlerinde herhangi bir yasadışılık iddiası getirilmiyor. Kraliçe’nin vergi kaçırdığına ilişkin bir suçlama da yok. Ancak kraliyet ailesinin off-shore yatırım yapmış olması, ülkede tartışma başlattı. 

Kraliçe’nin İngiliz rent-to-buy (önce kirala, sonra satın al) şirketi Brighthouse’da da küçük yatırımları olduğu görüldü. Brighthouse daha önce 17 buçuk milyon sterlin borçla batmış, yoksulları sömürmek ve 6 bin kadar insanı işlerinden etmekle suçlanmıştı. 

Lancastar Dükalığı yetkilileri, fonlarla ilgili kararların kendilerini bağlamadığını, Kraliçe’nin ise kendi adına yapılan yatırımlarla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi. 

Oysa şirket daha önce yaptığı açıklamada “Kraliçe’nin itibarını zedeleyecek tüm eylemlerden kaçınacağı” sözünü vermişti. 

Başbakan Yıldırım’ın oğullarının Malta’daki şirketleri belgelerde 

Belgelerden, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’ın Malta’da Hawke Bay Marine Co. Ltd ile Black Eagle Marine Co. Ltd adlı şirketleri olduğu anlaşılıyor. 

Hawke Bay Marine Nisan 2004’te, Black Eagle ise Ocak 2007’de, deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuş. 

Ekim 2017’den bu yana iki şirketin aktif olduğu da belgelerdeki ayrıntılar arasında. 

Şirketlerin kurulduğu tarihlerde Binali Yıldırım, 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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin ulaştırma bakanıydı. 

Belgelere göre, Erkam Yıldırım en büyük hissedar ve her iki şirketin de direktörü. 


Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Erkam ve Bülent Yıldırım’ın Türkiye’deki yayın ortağı Cumhuriyet gazetesi ile birlikte yaptıkları yanıt talebine karşılık vermediğini söyledi. 
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Brexit Müzakereleri 

“Para Konusuna Takıldı 


B rüksel’in etkili düşünce kuruluşlarından Bruegel’in Müdür Yardımcısı Maria Demertzis, “Para konusu üzerinde bu kadar zaman kaybetmek iyi bir strateji değil Taraflar arasında ayrılık sonrasında geçerli olacak ticaret anlaşması yapılması, ekonomik açıdan çok daha büyük öneme sahip. ” dedi. 

Demertzis, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğin¬ den (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerdeki son durum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerinin 6’ncı turunun 9-10 Kasım’da Brüksel’de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, görüşmelerin İngiltere Başbakanı Theresa May’in Floransa’da gerçekleştirdiği konuşma sonrasında ivme kazandığını söyledi. 

Demertzis, İngiltere’de siyasi belirsizlikler ve May hükümetinde çalkantılar olduğuna işaret ederek, “Süreçte ciddi zorluklar mevcut. Buna rağmen müzakere sürecinde hem Birleşik Krallık hem de AB için ilerleme sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir biçimde müzakerelerdeki ilk aşama geçilerek ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmalı. ” ifadelerini kullandı. 

Mevcut durumda tarafların “diplomatik oyunlar” oynadığını, süreci geciktirmenin hiç kimseye fayda sağlamadığını belirten Demertzis, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinin Mart 2019’da son bulacağını hatırlattı. 

Demertzis, “Bu tip müzakerelerin başarılı olması için süre kritik öneme sahiptir. Burada olumlu bir sonuç almak için geriye çok uzun bir süre kalmadığının farkına varılmalı.” dedi. 

Maria Demertzis, AB üyesi Tl ülkenin, İngiltere’den mali taahhütleri konusunda açıklık getirmesini talep ettiğini, Birleşik Krallık’ın ise söz konusu faturayı azaltmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: 

“Müzakerelerde artık ilerleme sağlandığını görmek istiyorum. 20-100 milyar avro aralığında bir ayrılık faturası tartışması devam ediyor. 

Bu rakam, ne olursa olsun ticaret anlaşması yapılmadan gerçekleşecek bir Brexit’le karşılaştırınca bir önem taşımıyor. Bütün çabaları, bir anlaşma sağlamaya yoğunlaştırmak gerekiyor. ” 

Söz konusu rakamların ekonomilerin boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok önemli bir konu olmaması gerektiğini vurgulayan Demertzis, “ Para konusu üzerinde bu kadar zaman kaybetmek iyi bir strateji değil. Taraflar arasında ayrılık sonrasında geçerli olacak ticaret anlaşması yapılması , ekonomik açı¬ 


dan çok daha büyük öneme sahip.” diye konuştu. 

Demertzis, müzakerelerde hızla ilk aşamanın tamamlanması ve aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde gelecekteki ilişkilerin belirleneceği sonraki aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi. 

Brüksel’de geçen ay düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde, Brexit müzakerelerindeki son durum değerlendirildikten sonra sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Bildiride, gerçekleştirilen 5’inci tur müzakerelerinin ardından bir sonraki aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanamadığı belirtilerek, elde edilen yakınlaşmayı güçlendirmek ve müzakereleri sürdürmek amacıyla çalışmalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. 

Müzakerelerin ilerleyememesinin ana nedeni olarak öne çıkan unsur, gerekli bnansal taahhütlerde anlaşma sağlanamaması oldu. Liderler, AB Başmüzakerecisine müzakerelerin bir sonraki aşamasına hazırlık olarak çalışmalara başlaması görevi vermişti. Zirveye kadar müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanması halinde gelecekteki ilişkiler ve geçiş süreçlerinin görüşülmesine başlanacağı belirtilmişti. 

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB’ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında sürdürülüyor. AB tarafı, İngiltere’nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor. Taraflar, net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamıyor. 

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor. 

Brexit kararı, İngiltere’de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB’de bulunan 1 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor. 

Müzakereleri, AB Komisyonu’nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler sürdürüyor. 

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 29 
Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50’nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 
29 Nisan’da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki 
ilkelerini belirlemişti. 



Büyüyerek Devam Ediyor 


B irleşik Krallık Parlamentosundaki cinsel taciz skandali sürüyor. Savunma Bakanı Michael Fallon’un istifasının ardından iki milletvekili de taciz iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. 

Başbakan Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakâr Parti’den cuma günü yapılan açıklamada muhafazakar milletvekili Charlie Elphicke hakkında polise “ağır suçlamalar” iletildiği kaydedildi. Elphicke hakkındaki iddialarla ilgili detaylı açıklama ise yapılmadı. 

Charlie Elphicke Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Suçlamaların detayını bilmiyorum ve her tür uygunsuz davranış iddiasını reddediyorum ” ifadelerine yer verdi. 

Muhalefetteki İşçi partisi de bir milletvekilini, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle görevden aldı. 76 yaşındaki Kelvin Hopkins’in 2014 yılında bir kadını bziksel olarak taciz ettiği ve söz konusu kadına uygunsuz kısa mesajlar gönderdiği iddia ediliyor. Suçlamaların ardından Hopkins’in parti üyeliği ve parti denetçisi görevi iptal edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü açıklandı. 

Başbakan Theresa May, Muhafazakar Partili politikacılar için aralarında cinsel istismara maruz kalan kurbanların şikayette bulunabileceği bir telefon hattının da bulunduğu birçok güncellemeyi içeren yeni davranış kodeksini cuma günü kamuoyuyla paylaşmıştı. 

Parlamentodaki cinsel taciz skandalinin fitilini ateşleyen ise Muhafazakar Partili Ticaret Bakanı Mark Garnier’in sekreterine seks oyuncağı satın aldırdığı iddiasını kabul etmesi olmuştu. 

Bu olayın ardından birçok taciz iddiası birbirini kovaladı. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 
2002 yılında Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında bir kadın gazetecinin dizine defalarca dokunduğuna dair suçlamaların ardından geçen çarşamba istifa etmişti. 

Başbakan Yardımcısı Damian Green hakkında ise partinin destekçilerinden birinin dizine elini koyduğu ve ona imalı bir kısa mesaj gönderdiği yönünde suçlamalar bulunuyor. 

Başbakan'dan taciz genelgesi 

İki milletvekilinin taciz iddiasıyla uzaklaştırılmasının ardından ‘kurbanları cesaretlendirici’ adımlar attı. 

Başbakan Theresa May, Birleşik Krallık Parlamentosu’ndaki taciz iddialarının ardından “Mesleki Ahlak Kuralları ve Şikayet Prosedürü” yayınladı. 

Parlamentodaki bazı milletvekilleri hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından, konunun ciddiyetine ilişkin milletvekillerine yeniden uyarıda bulunan May, “Güçlüler çok uzun bir süredir yetkilerini kötüye kullanabiliyor. Ve kurbanlarının konuşmaya cesareti olmadı. Çok dürüst olacağım. Geçmişte politik partiler bu konunun ehemmiyetini tam anlamamış olabilir. Ama ben bu konunun gelecekte net anlaşılması konusunda çok kararlıyım” dedi ve yeni kuralları bu nedenle getirdiğini açıkladı. 

Theresa May, parlamento çalışanlarının yaşadığı psikolojik ve fiziksel taciz ve korkutmalara karşı 


yeni bir şikayet prosedürü üzerinde ortak bir karar verebilmek için, bugün diğer parti liderleriyle de bir toplantı yapacağını söyledi. 

May, geçen hafta parti liderlerine ve tüm siyasetçilere çalışanlarını tacizden koruyacak daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yapmıştı. 

Dünya çapında taciz skandalları haber olmaya devam ederken, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Mark Garnier ve eski Sosyal Yardım Bakanı Stephen Crabb, çalışanları tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. 

#Metoo kampanyası 

Kadınların günlük yaşamda maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo (Ben de) kampanyasının yarattığı domino etkisi sürüyor. 
Politikadan film endüstrisine taciz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. 

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a yöneltilen taciz ve tecavüz suçlamalarına tepki olarak başlayan ve internette çığ gibi büyüyen #Meetoo kampanyasının yarattığı domino etkisi sürüyor. Birçok ünlü isim hakkında basma art arda taciz suçlamaları yansırken, bazı kurumlarda taciz ve tecavüz vakalarına yönelik ek önlemler alınıyor. 

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, 2002 
yılında Muhafazakâr Parti konferansındaki akşam yemeği sırasında bir kadın gazetecinin dizine birçok kez dokunduğuna dair suçlamaların ardından istifa etti. Fallon’a yönelik suçlama, geçtiğimiz günlerde bir gazete tarafından gündeme getirilmişti. BBC, Fallon’un, yıllar sonra ortaya çıkan bu olay nedeniyle sözcüsü aracılığıyla özür dilediğini bildirmiş, suçlamayı yapan gazeteci de olayın kendisi için kapandığını belirtmişti. Ancak İngiliz basınında Fallon hakkında yeni iddialar ortaya atılabileceği haberlerinin ardından Muhafazakar Partili Fallon’dan istifa mektubu geldi. 

İngiliz The Times gazetesi aralarında birçok hükümet yetkilisinin de bulunduğu yaklaşık 40 muhafazakar vekilin de “uygunsuz davranışta” bulunduğu iddialarının yer aldığı bir belgeye yer verdi. 
Gelişmelerin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentodaki cinsel istismar vakalarına karşılık daha etkili önlemler alınmasını talep etti. 

AP özel komite görevlendirecek 

Avrupa Parlamentosu (AP) kendi bünyesinde¬ ki cinsel taciz iddialarını araştırması için dışarıdan bir komiteyi görevlendirmeye hazırlanıyor. Basma yansıyan haberlere ve gelen şikayetlere göre AP çalışanları arasında da cinsel taciz ve tecavüz iddiaları bulunuyor. 

AP Başkanı Antonio Tajani suçlamaları ‘şok edici’ olarak nitelendirmiş ve konuyu gündeme alacaklarını açıklamıştı. Avrupa Parlamentosu’nda geçen sene bu tür şikayetlerin iletilebileceği bir birim oluşturulmuştu. 

Avrupa Birliği’nin 32 binle en fazla çalışana sahip kurumu olan Avrupa Komisyonu geçen hafta yaptığı açıklamada son beş yıl içinde ayda ortalama bir kez personelden “uygunsuz davranış” şikayeti aldıklarını bildirmişti. 
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Cuy Favvkes ve Parlamento Komplosu 


P ek meşhur tarihsel bir hikâyeyi anlatan "V for Vendetta” filminde belki de akılda en çok yer eden cümle şöyledir: Remember, remember, 5th of November... Türkçe meali, “Hatırla, hatırla 5 Kasım’ı...” anlamına gelen bu söz, Batı Avrupa tarihi açısından gerçek bir dönüm noktasına atıfta bulunur. O gün şayet Fawkes ve yoldaşları başarılı olsaydı, bugün dünya bambaşka bir politik ve sosyal tabloya sahip olabilirdi. 

Guy Fawkes, 13 Nisan 1570’de İngiltere’nin York bölgesinden Edward Fawkes ve eşi Edith Blake’in tek erkek çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Fawkes’un doğumundan önce annesi Edith, 3 Ekim 1568’de ‘Anne’ adlı bir kız çocuğu doğurmuştu ancak bebek aynı yıl 14 Kasım’da sadece yedi haftalıkken hayata gözlerini yumdu. Ancak yine Anne ve Elisabeth adlı iki kız kardeşi daha vardı. Fawkeslar Roma Kilisesi’ne bağlı Katolik bir aileydi ve Kraliçe Elizabeth idaresi Katolizmi İngiltere’de yok etmek için elinden geleni ardına koymuyordu. 

Edward Fawkes, 17 Ocak 1578’de öldü ve St. Michael-le-Belfry’ye gömüldü. Edith, 18 Nisan 1587 
ile 2 Şubat 1588-89 arasında Scotton’a geçmeden önce dokuz yıl boyunca saygın bir dul olarak hayatını sürdürdü. Orada Wheatley Hail’dan Philip Bainbridge ve Weston’dan Frances Vavasour’un oğlu Dionysius (veya Dennis) Bainbridge’le ikinci evlliliğini yaptı. Dionysius çağdaşları tarafından “kullanışlı bir süs eşyası” olarak nitelendiriliyordu. 

Katolik ordusuna katılış 

Guy Fawkes 1590’da Scotton’da Maria Pulleyn adlı bir kadınla evlendi. 1591 ’de yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle babadan kalma mirasının bir bölümünü elden çıkarmaya başladı. Fawkes’un, daha sonra bir rahip olan Harringtonlu kuzenlerinden biriyle, günümüzün Kuzey Belçika’sında bulunan Flanders’e gitmek için 1593 veya 1594’te İngiltere’den ayrıldığı düşünülüyor. Flanders’te, daha sonra Hollanda Valisi olan Avusturya Arşidükü Albert komutası altındaki Katolik İspanyol ordusunda yer aldı. O yıllarda Kutsal Roma İmparatorluğu, Katolik İspanya Kralı’nın yönetimindeydi. 

Fawkes, 1596’da Fransa’da bulunan ve İspanya kontrolü altındaki Calais kentinde görev yapmak üzere emir aldı. O günlerde bu kenti “çok güzel ve en prestijli doğal bölgelerden” biri diye anlatıyor¬ du. Birlikte görev yaptığı subaylar onu görevine bağlı, inançlı, dürüst ve gözüpek birisi olarak tanımlıyorlardı. 

Fawkes’un görünümü, en etkileyici yönüydü. 
Uzun boylu ve güçlü bir bedene sahipti. Koyu kır¬ 


mızı-kahverengi saçları, yukarı bükülmüş kaytan bıyıkları ve dalgalı kırmızı-kahverengi sakalları vardı. Bilindiği kadarıyla isminin İspanyolca versiyonu olan Guido’yu kullanmaktaydı. Asıl büyük şöhretini 1600 yılında Nieuport Savaşı sırasında Yarbay Bostock komutası altında savaşırken yaralandığında kazandı. Kazandığı şöhret onu aynı alaydan arkadaşları olan Hugh Owen ve Peder William Baldwin’le beraber Sör William Stanley’in huzuruna dek getirdi. 

İspanya kralı'ndan yardım talebi 

Fawkes; Stanley, Owen ve Baldwin adına İspanya’ya gitmek ve “Kral II. Philip’i İngiltere’deki Roma İmparatorluğu vatandaşlarının (Katoliklerin) baskı altındaki durumuyla ilgili aydınlatmak için” 16 Şubat 1603’te Calais kentinden ayrıldı. Bu ziyaret sırasında Christopher Wright ile dostluğu ilerledi ve iki adam bir Protestan olan ve Katolikliği tüm ülkede yasaklayan Elizabeth’in ölümünden sonra İngiltere’yi işgal etmeleri için İspanyollardan yardım istemeyi planladı. Ancak bu plan sonuçsuz kaldı. 

Fawkes, Flanders’teki görevine döndükten sonra, Brüksel’den Thomas Wintour kendisiyle temasa geçti. Paskalya zamanı Wintour İngiltere’ye geri dönmek üzereyken, Stanley, Fawkes’un ona katılmasına izin verdi. Bu günlerde Wintour, İngiltere’de kraliyete karşı düzenlenecek bir komplo hakkında Fawkes ile fikirlerini paylaşmıştı. Komplo, Katoliklerin yeniden özgürce varlıklarını sürdürebilmelerini ve Protestan hanedanını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. 

Fawkes, Paskalya ve Mayıs ayları arasında Robert Catesby tarafından davet edildi ve Castile Kardeşliği (gizli bir Katolik cemaat) ile görüşmek üzere Thomas Wintour’la birlikte Bergen kentine gitti. 

Komplo faaliyetleri 

1604 Mayıs’ında Guy Fawkes, Robert Catesby, 
Thomas Percy, John Wright ve Thomas Wintour ile buluşarak Londra’nın zengin Strand bölgesinde Duck ve Drake adlı bir kulüpte bir araya geldiler ve Percy ile birlikte yemin ederek diğer üçlüye katılma¬ ya karar verdiler. Bu yemin, daha sonra bir kilisede Cizvit papazı John Gerard tarafından düzenlenen dini bir ayinle kutsandı. Fawkes, Percy’nin yardımcısı olarak ‘John Johnson’ adıyla sahte bir isim aldı ve Percy’nin kiraladığı mülkün bakım işleri kendisine emanet edildi. Bu mülk, bir süre sonra parlamentonun altına dek kazılacak bir tünelin başlangıç noktası olacaktı. 


Fawkes, Michaelmas Bayramı (29 Eylül’de kutlanan bir Hristiyan yortusu) civarında, tünel için çalışmalara başlanmasını istedi. Ancak bu plan İngiltere ile İskoçya arasındaki Birlik Komisyonu üyelerinin aynı evde toplanacağı Aralık başına ertelendi. Nihayetinde tünel açma işi bu türden fiziksel işler yapmayan adamlar için yavaş ve zordu. 

Hedeflerine yeteri kadar yaklaşabilmek için 36 
fıçı barutla dolduracakları ve parlamento binalarının altında bulunan bir mahzen kiraladılar. Bu miktarda barut binayı tamamen yok etmek ve bir mil yarıçapındaki binalara zarar vermek için yeterliydi. 

18 Ekim 1605 komploya ilişkin önemli bir tarihti; 
çünkü komplocular Katolik parlamenterlerin planlanan patlamadan nasıl kurtulacağı üzerinde tartışıyorlardı. Bu toplantı neticesinde, 26 Ekim günü Katolik Milletvekili William Parker Ta Baron IV. Monteagle’a gönderilen ve Westminster’a (parlamento binası) gitmemeleri uyarısında bulunan ünlü “Monteagle Mektuplarının yazılmasına karar verdiler. 

Monteagle Baronu’na gönderilen ve Lordlar Kamarası’na gitmemesi konusunda uyarıda bulunan isimsiz mektup kamuoyuna açıklandığında komplo da açığa çıkmış oldu. Sarayın emriyle bir araştırma başlatıldı ve 5 Kasım’ın erken saatlerinde Guy’un patlayıcıları sakladığı öğrenildi. 

Başlangıçta bir hizmetli gibi davranıyordu ve kaldığı evin patronu Thomas Percy’ye ait olduğunu, bunun da krala bildirildiğini söylemişti. Öte yandan Percy bir Katolik olduğu için, kral ikinci bir arama emri verdi. Neticede barut fıçıları bulundu ve Guy tutuklandı. Fawkes, barut soruşturması sırasında kendisini John Johnson adıyla tanıtmıştı ve tutuklanıp sorguya çekildiği sırada, muhtemelen yapılan işkenceler neticesinde gerçek adını söyledi. 

Komplonun 5 Kasım sabahının erken saatlerinde açığa çıkmasından sonra kralın danışma konseyi sarayda toplandı ve Fawkes sorgu için buraya getirildi. Kral neden kendisini öldürmek ve parlamentoyu havaya uçurmak istediğini sordu. Fawkes, “Papa tarafından aforoz edildiğinden beri kralı bir hastalık gibi gördüğünü” söyledi. Kendisi İskoçyalı olan Kral James neden bu kadar büyük miktarda barut depoladıklarını sordu. Aktarıldığı kadarıyla Fawkes’un yanıtı, “Seni sefil İskoç dağlarına uçarak göndermek için!” oldu. 

Fawkes, Londra Kulesi’ne gönderildi. Kral James 
6 Kasım’da gönderdiği bir mektupta işkencecilere 

“ağır ağır artan bir şiddetle işkence yapmalarını ve Fawkes’u TanrTnın iyiliğine ulaştırmalarını” 

emrediyordu. Sonraki dört gün boyunca askıda sorguya çekildi ve sonunda itiraf ederek diğer komplo¬ 


cuların adlarını verdi. 

İdamlar 

Fawkes ve arkadaşları 31 Ocak 1606 günü yargılandılar ve daha sonra Westminster’da bulunan Eski Saray Bahçesi’nde asılarak idama mahkûm edildiler. Bu kişileri “cennet ve yeryüzünün ortasında, her ikisine de değmeyecek şekilde öldürmek” gerekiyordu. Cinsel organları kesilecek ve yakılacak, bağırsakları ve kalpleri çıkarılacaktı. Daha sonra başları kesilecekti ve parçalanmış organları kuşların yiyebileceği şekilde duvarlara asılacaktı. 

Ancak Guy bu korkunç kaderden kurtulmak için idam edileceği iskeleden atladı ve kendi boynunu kırarak işkenceli ölümden kurtulmuş oldu. İdam edilenlerin parçalanmış gövdeleri daha sonra, “Krallığın dört bir köşesine” gönderildi ve krala karşı komplo kuran herkese ciddi bir uyarı simgesi olarak kullanıldı. 

“Guy” ismi günümüzde “adam” sözcüğüne atıfta bulunmak için kullanılır ancak o günlerde Fawkes’a hakaret maksadıyla “çirkin, iğrenç kişi” anlamında bir terim olarak kullanılıyordu. 

Zaman içinde halk, Kral James’in komplodan kurtulmasını kutlamaya teşvik edildi ve bu gelenek bugün de devam ediyor. Kutlamalarda barut fıçılarına atfen havai fişeklerin ve çatapatların kullanılması ise uzun yılların ardından bir gelenek haline gelmiş. 
İster bir hain ister bir kahraman olarak anılsın, Guy Fawkes’un İngiliz tarihinden asla silinmeyen bir isim olarak kalacağı ise su götürmez bir gerçek. 
Bugün, ‘kral ne derse desin’, İngiltere’de yaşayan birçokları için Fawkes, Katoliklerin haklarını savunmak için canını veren büyük bir kahraman... 

Tarkan Tufan - Gazete Duvar 
Kaynaklar: 

http ://www.bonfirenight.net/ gunpowder.php 

http://www.express.co.uk/news/ history/873232/ Guy-Fawkes-who- was-Guido-Fawkes-bonfire-night-November-5-gunpowder- plot 

http://www.mirror.co.uk/news/ uk-news/guy-faw- kes-history- bonfire-night-11413093 

https://www.thesun.co.uk/news/4654300/guy-faw- kes-hung-drawn-quartered-gunpowder-plot- parliament/ 

http://www.britannia.com/ history/g-fawkes.html 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DAYMER 

Dayanışma Gecesinde 

Mücadele Çağrısı 

T ürk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) üye ve dostlarıyla bir araya geldiği gecede, dayanışma ve mücadelenin önemine vurgu yapıldı. Pazar günü Londra Toplum Merkezi’nde yapılan geceye yoğun katılım dikkat çekerken, gecede sahne alan sanatçılar da dayanışma amacıyla şarkılarını seslendirdi. 

Salonun tamamen dolduğu gecede bir konuşma yapan DAY-MER Yönetim Kurulu üyesi Selvi Özdemir, gerek Türkiye’de olup bitenler ve gerekse de yaşadığımız ülke İngiltere’deki sosyal ve siyasal saldırılara karşı daha fazla dayanışmanın ilhtiyacına vurgu yaptı. Özdemir, Türkiye’deki siyasi geleşmelere değinerek, İngiltere’deki emekçilerin iki ülke arasında kuracağı dayanışmanın da önemli olduğunu belirtti. 

“Hem maddi hem de siyasi olarak güçlerimizi her zamankinden daha fazla birleştirme ihtiyacımız var” diyen Özdemir, İngiltere’de yaşayan Türkiyeli emekçilerin DAY-MER çalışmalarına omuz vermeye çağırdı. 

Çoğunluğunu çocuklara olmak üzere onlarca hediyenin de çekilişi yapılırken, salona asılan pankartlarda örgütlü mücadele çağrılarının yoğunluğu dikkat çekti. 

Geceye dayanışma amacıyla katılan yerel müzik grupları da yoğun ilgi gördü. Gönül Ulutaş, Canan Sağar, Bergüzar, İbrahim Kırılmaz ve MüsicAversta sahne alarak DAY-MER dayadışma gecesine destek sundu. 




020 8803 6445 


www.capftal-ıestaurant.co 

4M iflMİ 


_ Uygun fiyata taze ve günlük et ■ ihtiyacınızı temin edeceğiniz tek adres. 


387 Fore-Şt, London N9 ONR 
020 8803 6445 


- âi m. 
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S ME4Labour (İşçi Partisi için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) organizasyonu tarafından Parlamento’da Britanya Hükümeti için hazırlanmış istihdam raporu ve ekonomi üzerine etkileri tartışıldı. 

Tony Blair hükümetlerinde çeşitli görevler almış ve milletvekilliği yapmış ve ardından sonraki başbakanlıklara danışmanlık yapmış olan Royal Society of Arts Yöneticisi Matthew Taylor Muhafazakar Parti hükümetinin talebi ile istihdam ve işveren pratiği üzerine Temmuz 2017’de bağımsız bir rapor hazırlamıştı. SME4Labour raporun yazarı Matthew Taylor ile kritik bir toplantı düzenledi. 

Taylor konuşmasında raporun içeriğinden ve amaçlarından bahsetti. İstihdam koşulları ve işve¬ 


renler konusunda sistem gibi düşünüp girişimci gibi hareket etmek gerektiğini söyleyen Taylor sözleşmeli çalışma koşulları, yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların durumları üzerine raporun sonuçlarını paylaştı. Asgari ücretin yükseltilmesini söyleyen Taylor diğer yandan ‘zero-hour’ sözleşmelerin kaldırılmasını savunmadıklarını söyledi. 

31 Ekim akşamı gerçekleşen toplantıda İşçi Partisi milletvekilleri Bili Esterson ve Jack Dromey 

de yer aldılar. SME4Labour’a raporun yazarı ile bir toplantı düzenledikleri için teşekkür eden milletvekilleri küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomin omurgasını oluşturduğunu ve partinin bu işletmele¬ re yönelik pek çok önerisi bulunduğunu söylediler. 
Jack Dromey iş dünyasında esnekliğin olması gerek¬ 


tiğini katıldıklarını söyleyerek Matthew Taylor’un raporunu takdir ettiklerini fakat çalışanlara güvencelerin verilebileceği ve sosyal devletin güçleneceği bir düzenin olmasını istediğini söyledi. UBER gibi çalışanlarının haklarını korumayan şirketlerin gerekli yönetmeliklere tabi tutulmasını belirten Dromey iş dünyasında hızla gelişen otomasyonun çalışanların yararına da olabileceğini ekledi. 

Serbest çalışanları temsil eden Association of Independent Professionals and the Self-Employed (İPSE) yöneticisi Simon McVıcker, Britanya Takeaway Kampanyası gibi pek çok organizasyonla çalışan Newington Communications şirketi sahibi Mark Glover, ve Trades Union Congress (TUÇ) sendikasından çalışan hakları üzerine çalışan 


Hannah Reed de diğer konuşmacılar arasındaydı. 
Konuşmacılar serbest çalışanların hakları, vergilendirme, engelli kişilerin çalışma hakları ve koşulları ve hükümetten beklenen gerekli yönetmelikleri değerlendirdiler. 

İPSE kurucularından ve istihdam alanında çalışmalar yapan Philip Ross’un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıdan sonra SME4Labour Başkanı İbrahim Doğuş küçük ve orta ölçekli işletmeleri İşçi Partisinin ana odak noktalarından biri haline getirdiklerini söyledi. Doğuş istihdam ve çalışan hakları konusunda siyaseti belirleyen parlamenterlerle organizasyonları bir araya getirerek gündemde ekonominin omurgasını oluşturan işletmeler için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. 



Taste of Hatme 


Supplier of fresh fruit and vegetables fto the UK 

www.cyprofood.com 



Tefephone: +44 (0) 208 801 0101 | Fax: +44 (0) 208 801 0111 | Email: info@cyprofood.com Address: A1-A3 Brantvvood Ind. Estate, Brantwood Road, Tottenham, London N17 QDX 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Certified Accountants & International Tax Advisory 


İngiltere'de şirket mi kurmak istiyorsunuz? Kredi veya Türkiye'de teşvik kredisi mi sağlamak istiyorsunuz, 

Ulus Group'u ziyaret etmeniz yeterlidir. 


Setting Up Business in the UK 

- Form of Business Operation 

* UKCorporateTaxation 

* General Commercial Matters 

* Property 

* Employment 

* Personal Taxation 

- VAT, PAYE, TAX, ACCOUNTS 


Wealth Management & Private Client Services 



• Estate Planning 

• Inheritance Estate and Gift Taxes 

• Personal Tax 

• Professional Trustee Services 

• Trust Administration Services 

• Trust and Succession Planning 

• Trust Services 

• Trusts and Foundations 

• Offshore tax Planning 

• Wealth Protection 
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Nimet Polat 

nimet@telgrafnews.com 


İçimizdeki iki ayaklı öküzlere 


2 5 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü” yaklaşırken dünyanın en ünlü sanatçılarının 20 yıldır film yapımcısı Harvey Weinstein tarafından nasıl tecavüze ve tacize uğradıklarını öğrendik basın aracılığıyla. Ne yazık ki ünlü İngiliz oyuncu Emma Thompson "her zaman hayatımızda değil mi bu tacizciler” diyerek olayın vahametini ortaya koydu. Thompson skandal ile ilgili verdiği röportajda "kadın olmak gerçekten zor erkek dünyasında” dedi... 

Bu olaya benzer bir durumu anlatmak istiyorum sizlere. 

Ne yazık ki yurt dışında yaşamanın (gurbette) getirmiş olduğu birçok eksiklikler hayatımızda oluyor, her şey mübah diye düşünülüyor, yalnızca başkalarını eleştirmek değil arada bir kendimizde aynaya bakmalıyız diye düşünürüm her zaman. 

Kadın ya da erkek olması önemli değil yeter ki kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayalım. 

Öyle bir kültürden geliyoruz ki bastırılmış duygular, psikolojik bozukluklar ve içimizde yaşadığımız çelişkiler içinde büyüyor ve yeni nesli büyütüyoruz. 

Örneğin anne kocadan dayak yer, ızdırap içinde yaşar. Her gün kocası tarafından taciz edilir, hatta tecavüz edilir, bunu normal görür şikayet dahi etmez. 
Psikolojik travmalar içinde kalan anne¬ nin çocuklarına da tahammülü olmaz. En ufak bir yaramazlık ve yanlışlık karşısında kızını da, oğlunu da döver. Babada ha keza aynı. 

Bu ebeveynler günahlar ve yasaklar içinde büyütürler çocuklarını. Erkek ço¬ 


cuğuna farklı, kız çocuğuna farklı davranırlar. Erkek çocuğunun yaptıklarından çapkın olduğu için övünç duyar ama kız çocuğu o davranışlarda bulunsa utanç duyar. Kendi çocuğunu eşit büyütme yetisi yoktur birçok ebeveynde. 

Toplumsal bozukluklar, bu şekilde aile ile başlayıp çevrede yaşananlarla pekiştirilir. 

Bu şekilde normal ortamda yetişen insanlar bile olsak gelişim psikolojisi bozuk insanlar girer hayatlarımıza. Belirli bir dönemde duygularını ya da kişiliğini saklasa da ancak eline fırsat geçtiğinde ya da farklı ortamlarda (rahatsız edici ya da düzeni bozucu) davranışların çocukluk dönemi bozukluklarını yaşam boyu gelişim bağlamında sergilerler. Ve bu insan kılıklılar, öküzler olarak hep etrafımızda olurlar. Dövmek, sövmek, taciz etmek normaldir onlar için. Bütün kültürlerin erkeklerinde vardır sanırım bu tür öküzler, biraz ağır ifade kullanmış oluyorum farkındayım ama bu bir gerçeklik maalesef. Çünkü biz kadınlar olarak her zaman böyle erkeklerle otobüslerde, trenlerde, uçaklarda, yollarda, alış-veriş merkezlerinde karşı karşıya geliyoruz, kendi ebeveynlerin eksiklikleri, başka kadınlara taciz olarak dönüyor ne yazık ki... 

Bu söylediğim kişilik bozukluğuna örnek öküz modeli geçen günlerde yine karşıma çıktı. Bir avukatlık bürosuna randevusuz gittiğim için resepsiyondaki sekretere durumumu anlattım ve biraz bekleyin dedi. O an bulunduğum avukatlık bürosu birçok avukatın çalıştığı neredeyse tüm etnik toplumlara hizmet veren bir kurum. Bekleme salonunda iki tekli, birde ikili koltuk var. Burada anla¬ 


madığım diğer konu da ofisler ne kadar büyük olursa olsun bekleme salonları hep küçük oluyor. Tekli koltuklar dolu olduğundan ikili koltuğun kenarına iliştim. Koltuğun diğer ucunda da bir adamcağız oturuyor. 10-15 dakika sonra genç bir adam geldi başka bir yer olmadığın¬ dan, oturduğumuz koltuk da biraz geniş olduğu için ortamızdaki boşluğa oturdu. 
Oturdu demek yanlış aslında yayıldı demek daha doğru olur. Diğer taraftaki oturan erkek olduğu için, ben ANASIYIM ya, bana daha yakın oturdu, bacaklarını ikiye ayırdı, nasılsa kadın sesini çıkarmaz diye düşündüğünden eminim. (O ofiste öyle annesi ya da kızı olsa ve yanındaki kişilik bozukluğu adamın böyle durum sergilediğini görse eminim çok bozulurdu. Ama biz başkasının karısı ya da anasıyız ya sorun değil onlar için) 

Yani çok özgür bütün aşağılık kompleksi rahatlığıyla ya da görgüsüz davranışıyla yayıldı adam. Bacağı bacağıma deyince, hemen müdahale ettim “biraz ortaya kayar mısınız” diye. Sözüm ona biraz diğer tarafa kaydı ama hala bana çok yakın. Diğer adamı bir avukat geldi aldı görüşmeye götürdü, koltuk boşaldı ama arkadaş diğer tarafa kaymak yerine nerdeyse koltuğa yatar şekilde yayıldı; kaykıldıkça kaykıldı. Sonra telefonunu açtı sosyal medyayı takip etmeye başladı komedi seyretti güldü, arabesk müzik dinledi, birlikte mırıldandı. Ben de telefonumu açtım yazı yazıyorum. Dinlediği müzik... Adamın varlığı... Çok rahatsız ediciydi, yazdıklarıma konsantre olmaya çalışıyorum. Bir yandan da kendime telkinde bulunuyorum. "Sabret Nimet kavga etme” diye. 

Bunlar yaşanırken o ara sekreter değişti. Başka bir sekreter geldi. Adamın 


oralı olduğu yok. Yeni gelen sekreter de kompüterde yazı yazıyor. O da rahatsız olmuş olacak ki. Arada kafasını sallıyor. 

Ben bir kaç kez ters bakınca adam biraz toparlandı koltuğun diğer ucuna kaydı. Adam sanki kendi evindeymiş gibi bize müzikleri ve seyrettiklerini dinletiyor, ben sabır çekiyorum, sekreter de sabır çekiyor, o da ters ters bakıyor ama adam hiç oralı değil. En sonunda sekreter müdahale etti, adam sosyal medyayı kapattı. Pozisyonunu değiştirdi, kendi kendine bir arabesk türkü söyledi. Ta ki bir avukat gelip kendisine adıyla seslenene kadar... 

Aslında adını da yazmak istiyordum deşifre etme adına ama kanunlar... 

Sözün özü o ki; ben ve birçok kadın bu yaşanan olayın benzeri ve hatta çok daha kötülerini, saygısızlığı, fütursuzluğu, tacizi her gün yaşıyoruz. 

Sözüm kendini bilen saygı değer erkeklere değil, aramızdaki iki ayaklı kişilik bozukluğu olan öküzlere. Bu karakterler eğer ki yazımı okuyorsa biraz olsun kendilerine çeki düzen versinler. 
Empati kurmak terimini öğrenip kendilerine, ailelerine yapılmasını istemedikleri hareketleri, davranışları başkalarına yapmasınlar. Yukarıda anlattığım örnek gibi durumlar da tacize giriyor. Erkeklere davrandığınız gibi ya da erkeklere mesafeniz kadar mesafe koyun çevrenizdeki kadınlara. Kadının varlığına saygı duyun çünkü biz sizler gibi bireyiz ve emin olun sizden daha çok saygıyı hakkediyoruz. Tabi bu yazdıklarım tekrar ediyorum kendini bilen hareketlerini kontrol eden, başkalarına rahatsızlık vermeyen erkeklere değil. Sözüm içimizdeki iki ayaklı öküzlere onlar kendini biliyor. 



GIKDER’de 


Kadın Atölyeleri 


23 Kasım 2017 Saat: 19:00 

Erkek Atölyesi 


25 Kasım 2017 


Şiddete Karşı Yürüyüş 

Kadına karşı şiddet ile ilgili SKP ve GIK DER'in organize edeceği bir panel gerçekleştirilecektir. 


GIK 
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145 Milyon Yıllık 

Memeli Fosilleri Bulundu 


I ngiltere’nin Dorset bölgesinde memelilerinin atası kabul edilen iki hayvana ait 145 milyon yıllık fosiller bulundu. 

Portsmouth Üniversitesinden Dr. Steve Sweetman, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin güneyinde Dorset bölgesinde nesli tükenmiş fare benzeri iki hayvana ait fosilleşmiş dişler keşfedildiğini belirtti. 

Sweetman, günümüz memelilerinin atası kabul edilen hayvanların fosilleşmiş dişleri üzerinde yürüttükleri araştırmada, bu hayvanlardan birinin bö¬ 


ceklerle diğerinin de bitkilerle beslendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Sweetman, bu memelinin dişlerinin oldukça gelişmiş olduğunu, besinleri delebildiğim, kesebildiğim ve ezebildiğim ifade etti. 

Fosillerin, Dorset’in Swanage kentinde yer alan kayalık bir bölgede bir üniversite öğrencisi tarafından bulunduğu vurgulandı. 

Keşifle ilgili bulgular “Açta Palaeontologica Polonica” dergisinde yayımlandı. 



Bağışıklık Sistemi Hastalığı Olabilir 


izofreninin bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğuna dair buluntuların ışığında, şizofreni L-/ hastalığını tedavi etmek için iki yıllık bir tedavKleneyi başlıyor. 

İngiliz bilim adamları, şizofreni hastalığını tedavi etmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Şizofreninin bağışıklık sistemi hastalığı olduğuna dair elde ettikleri kanıtlarla bilim insanları, multipl skleroz (MS) hastalığını tedavi etmek için kullandıkları ilaçların aynısıyla, iki yıllık bir tedavi süreci başlatıyorlar. 

Yeni tedavi yöntemine göre iki yıl boyunca 30 şizofreni hastasına her ay MS hastalığını tedavi etmek için kullanılan antikor temelli ilaçlar verilecek. Bilim insanları bu tedavi yöntemiyle şizofreninin asıl köklerini iyileştirmeyi umuyor. 

MRC Londra Tıp Bilimleri Enstitüsü moleküler psikiyatrisi ve güney Londra’daki Maudsley Hastanesi danışman psikiyatrisi Oliver Howes, 

hastalığın tedavisi için 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığını söyledi. Howes’un ekibi, beyindeki anormal 


aktivitelerin bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğuna dair kanıt bulan dünya çapındaki birkaç ekipten biri olarak sayılıyor. 

Konuyla ilgili Howes, “ Geçmişte, bedenin ve zih¬ nin ayrı olduğunu düşünürdük fakat bu artık doğru değil Beden ve zihin sürekli olarak etkileşim içinde ve bağışıklık sistemi de bir istisna değil Bu durum, akıl sağlığına olan bakış açımızı değiştirmekle ilgili. 
Şu anki ilaçların hepsi 1950’lerin teknolojisine ait ve hala aynı görevi yapıyorlar. İlaçlar, yalnızca hastalığın hayali kısmını hedef alabiliyor” dedi. 

Howes ve ekibinin bağışıklık sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla tedavi etmeyi umdukları yeni deney sürecinin ilk hastası belli oldu. 33 yaşındaki Leopold Fotso’ya, on yıl önce Kameron’dan Londra’ya taşındıktan sonra şizofreni tanısı konuldu. Fotso’nun ilk tedavisi geçtiğimiz hafta King’s College Hastanesi’nde gerçekleşti. 
Böylece, ilk kez bir hastalığın biyolojisi ve tedavisi için bir deney süreci başladı. 



<s> 

DA1RYPRODUC1 * 
COMPANY 


Bizi şimdi arayın: +44 208 531 36 88 

www.villagequalityproducts.com 
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Salam, Sucuk, Pastırma, Beyaz Peynir, Yoğurt, Ayran ve daha bir çok ürünü en kaliteli markalarla en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz tek adres! 
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Oktay Şahbaz 

Eğitimci 

oktyshbz@gmail.com 


Çocuklarımızı internette bekleyen tehlike: Siber zorbalık ve seksting. 


I nternet ve dijital cihazları her zamankinden daha fazla kullanıyor. 
Bazılarımız internetin ve bu cihazların tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olsak ta bir çoğumuz internetin ve dijital cihazların tehlikelerini anlama ve bunlara karşı korunma konusunda yeterince bilgiye sahip değiliz. Yapılan son istatistiklere göre internet kullanım yaşı gittikçe düşüyor. İngiltere’de son dönemlerde yapılan bir araştırmada her beş 8-11 yaş arası çocuktan birinin ve her on çocuktan yedisinin bir sosyal medya hesabı sahip olduğu söyleniliyor. Bunun yanında her üç internet kullanıcıdan birinin çocuk olduğu dikkat çeken bir başka şaşırtıcı bilgi. 
Daha da dikkat çeken ise çocukların %70’nin internet ve dijital cihazları tek başlarına kullandıkları. Aileler ve çocuklar için endişe verici bilgi ise her dört çocuktan birinin internette üzücü bir deneyim yaşadıkları. Bundan da daha önemlisi ise çocuklar ile yardım 


etmesi ile bilinen Childline vakfının geçen yıl 12000 seans yada 10000 çocuğa internet problemleri ile yardım etmiş olması. Bu haftaki yazımızda bu konuya değinmeye çalışacağız. 

İnternetin en büyük tehlikesi siber zorbalık (cyberbullying) olarak biliniyor. Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka bir çocuk veya ergen tarafından internet, interaktif, dijital ve mobil teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, utandırılması, taciz edilmesi veya işkence edilmesi olarak adlandırılıyor. Dünya “Zorbalık” kelimesini özellikle sadece bir çocuğun diğer bir çocuğa yaptığı davranışı kastederek kullanıyor. Eğer işin içine bir yetişkin girerse, yani bu tatsız durumlar bir yetişkin tarafından çocuğa veya ergene yapılırsa, ona siber taciz, siber istismar deniyor. Siber zorbalığın mutlaka seksüel bir uzantısı olması gerekmiyor. Ancak mesela birbirini kızdırma amaçlı başlayan siber 


zorbalığın içine bir süre sonra seksüel öğeler de girebiliyor. Siber zorbalık noktasında yapılanlar bir çocuğun hayal gücü, teknolojiyi kullanırken ki ustalığı ve erişimi ile sınırlı. Bir anlığına zorbalık yapan bir çocuk bir sonraki aşamada kurban yerine geçebiliyor. 

Gençler ve çocuklar için internet ve dijital cihaz yoluyla karşılaşılan ikinci büyük tehlike ise sexting olarak biliniyor. Sex ve texting kelimelerinin bir araya gelmesiyle türeyen sexting, (seksting) özellikle ortaokul ve kolejli gençlerin cep telefonlarından birbirlerine yolladıkları cinsel içerikli görsel ve yazınsal içerikler oluşturarak göndermesidir. Bu gönderilen mesaj belli bir zamandan sonra farklı ortamlarda paylaşıldıktan sonra daha büyük bir tehlikeye yol açabiliyor. Mesajlar telefon aracılığıyla yada sosyal siteler olan Snapchat, Facebook, Instagram ve Twitter aracılığıyla paylaşılıyor. 
Buna mağdur kalan çocuklar bununla 


mücadele etme konusunda intihardan tutunda bir çok tehlikeli yolu deneyip kendine zarar verebiliyor. Evet çocuklarımızın telefonlarının olması onlar ile irtibata geçmemiz konusunda önemli, fakat işin bu yanını düşünmek de önemli görünüyor. 

Gerek sexting gerekse de siber zorbalık konusunda ailelerin yapabileceği şeyler var. En temelde Siber zorbalığa maruz kalan bir çocuk için en iyi destek olumlu, etkin, bilgili ve öngörülebilir bir destektir. Bunun yanında derhal harekete geçin. Çocuğunuzun ona yardım edebileceğinizi ve yardım edeceğinizi bilmelidir. İstismarın durup durmayacağını görmek için beklemeyin. Çocuğunuzun fiziksel olarak risk altında olduğunu hissediyorsanız derhal polisi arayın ve okuluna haber verin. Aynı koruma metodlarını sexting içinde yapmanız gerekiyor. Bu konuda internet üzerinde bir çok eğitici bilgiye ulaşabilirsiniz, araştırma yapın ve her şeye kendinizi hazırlayın. 



■ 2 İki gün Halkevi 2 oün Kürl roptum Merkeai danışmanlık ve tercümanlık servisi 

- \ Gun her İh i kurumun ad m in servisi, 

- Çalışırın saatleri, ÖV:3Û um ve 5:□Qjnm amsı, 

- İyi derecede İngilizce, orta derecede Kürtçe ve Türkçe bilen, 

- Dernek İşlerinde ve tercümanlık alanında tecrübesi otan, 

- İşe başlama tarihi; 27 Kasım 2017 

Başvuru için; 

kurdscentre@gmaiLcom - 07427693560 ■ 020 6830 1804 



www,bmi nd5.ca.uk 


Brighî Minds bünyesinde verilen kurslar 


Ingiltere'deki tonlum üyelerimize her anlamda eğitim ve akademik bir servisi vermek için Kurduğumuz Brlghi Minds Dershanem IZj herşeyl ile çabuklarımıza ders vermeye hazır. 


ürıgnt 

minds 


.turnon 

bentre 


İlkokul., ortaokul ve lise (Sizltı fornVcD-llege) seviyelerine; hor yas i e la vereceğ İmiz dersler ile herkesin eğitim ihtiyacını karşılayıp basarının yolunu açmayı Pİonlıvoruz. 


5 CAN ME 


Bright Minds'da hedefimiz, öğrencilerim izin eğitim surecinde öğrendiklerini a Kademi k ve sosyal alanda başarıya ulaşmalarım sağlamaktır 


e 07516 873 596 Oktay Şahbaz - <17516 856 342 ç.i<lne$ Demir Pnraigutı Road T l .oıı dotı, E l j <$NR (The Urswiçk ScİhkjI binası içiııdç) 

C" Brighl Minds Tuitıon Cemre Ç* inlbftrbniinc3s.co.uk o w ww.bm i nds. co. uk 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Para Göndermeye Başladı 


Facebook Messenger Para Göndermeye Başladı 

Hepimizin sıklıkla arkadaşlarımızla mesajlaşmak için kullandığı, Facebook'a ait Messenger programı üzerinden artık para gönderilebilecek. 
Uzun teknik çalışmalar ve bankalarla yapılan anlaşmalar sonrasında, artık birkaç dokunuş ve bir adet PIN kodu girerek Messenger'da bulunan 


birisine para gönderebileceksiniz. 

Bunu yapmak için önce iki tarafından Messenger üzerinden banka hesaplarını tanıtması, gerekli ufak bilgileri doldurması ve bir PIN kodu belirlemesi gerekecek. Sonrasında, listenizden seçtiğiniz bir kişiden para isteyebilecek yada para gönderebileceksiniz. 



Erken Bunamayı 


Tespit Eden Kulaklık 


Kuzey İrlanda'da bulunan ve piyasaya yeni atılan bir şirket, özel geliştirilen şapka tarzı bir kulaklık sayesinde beyinde bunamaya dair belirtileri tespit etmeyi başardı. 

BrainVVaveBank isimli şirket, kulaklığın normal kulaklıklar gibi günlük hayatta kullanılabileceği, müzik dinleyip oyun oynarken takılabileceği ve bu işleri yaparken aynı zamanda beyindeki hareketleri inceleyebileceğini açıkladı. Beyinde 


meydana gelen elektriksel aktiviteleri inceleyen kulaklık belli bir süre veri topluyor, daha sonra bu verileri sistemindeki verilerle karşılaştırıp bir devamlılık oluşturuyor. Beyindeki aktivitelerde bunama dalgalarına benzer bir dalga yakaladığında da kullanıcısını uyarıyor. 

Devletin teknoloji geliştirme kanadı olan Innovation UK desteği alan kulaklık 3 yıl içerisinde raflarda satılmayı hedefliyor. 



iPhon 


En Dayanıksız Model 


Apple'ın, yeni iPhone X modelinin 
"bir akıllı telefondaki en dayanıklı camdan yapıldığını" söylese de, araştırmacılar aslında iPhone X'in şirketin şu ana dek çıkarttığı en dayanıksız telefon olduğu sonucuna vardı. 

Square Trade adlı sigorta şirketi¬ nin yaptırdığı denemede, tümü cam 
malzemeden yapılan telefona 100 
üzerinden 90 kırılabilirlik puanı verdi. 


Skorda telefonların gerçek hayatta yaşanabilecek durumlar karşısın¬ daki dayanıklılığı ve tamir kolaylığı rol oynuyor. 

İngiliz Times gazetesindeki habe¬ re göre yaklaşık 2 metre yükseklikten yüz üstü betonun üzerine atılan İPhone X'in ekranı, ilk atılmasında çatladı. Ekran tepki vermemeye ve yüz tanıma teknolojisi çalışmamaya başladı. 




Professional Solutions for your business needs 

RGBteam provides high quality and cost effective Solutions for your business needs. We are specialised company. We build systems from scratch. 

No matter how big or small project you may have, just drop us your requirement and we would generate a project proposal. 


<§ I û I □ 

rgbteam.co.uk | mail@rgbteam.co.uk | 0739 2555450 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Kalite ve Güvenin Adresi 




Taklitlerimizden Kaçının 


Londra'nın İlk ve En Köklü Halı 
Yıkama Fabrikası 
7. Yılını Kutluyor 


SÜPER FIRSAT!!! 
metrekaresi 

£3.99'dan 

Yıkıyoruz 


Yusuf Demir kıran yönetiminde 

En Son Teknoloji Makinalar Kullanılarak,Halılarınız Hijyenik ÖrtamdaTemizleniVvVÖzenle. S İze Tesîiıtı 


Her türlü leke temizliğinde özel ilaçlar kullanılır 


24 saat Servis 


Landmark Commercial Centre, 
Commercial Rd, London N18 1UB 
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Ceilidh Band’dan 

Kürt Halkıyla Müzikal Dayanışma 



Suna Alan 

L ondra'da SOAS Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda çalışmalarını yürüten SOAS Ceilidh Band genellikle Britanya Adaları ve İrlanda dans müziklerini çalmak¬ ta. Ancak grubun daha büyük bir projesi var; o da müziklerini, mücadele halindeki insanlara manevi destek ve dayanışma sunabilecekleri yerlere götürmek. SOAS Ceilidh Band'ı ile çalışma yürüten aktivist etnomüzikolog Ed Emery, grup olarak vizyonlarını ve Kürt halkı ile dayanışma faaliyetlerini gazetemiz ile paylaştı. 

- Mücadele halindeki topluluklar ile dayanışma amacıyla müzik yapıyorsunuz. Kürt halkı ile böylesi bir paylaşımınız oldu mu? Biraz bahseder misiniz? 

- Son yıllarda bizi Kuzey Fransa'ya, Calais ve Dunkirk mülteci kamplarına götüren bu programdır. Orada, kendi ülkelerinde savaş korkularından kaçmak için İngiltere'ye gelmeye çalışan yüzlerce Kürt mülteci ve sığınmacı bulunduğunu keşfettik. Ve böylece Kürt müzik aletlerini mülteci kamplarına götürmek için bir proje başlattık. Mülteciler ile müzikal anlar ortaya çıkarıyoruz ve Kürt halkının birçok müzik geleneğini öğreniyoruz. Bizim için bir ilham kaynağı oldu ve buradaki kayıtlarımızdan bazılarını "Kurdish Songbook Project" (Kürtçe Şarkı Kitabı Projesi) başlıklı YouTube kanalın¬ da bulabilirsiniz. 

- Grup bu yıl, geçen yıl olduğu gibi, 1 
Kasım Dünya Kobane Günü vesilesiyle 
SOAS Üniversitesinde “Kobane için Ceilidh" ismiyle bir dans etkinliği organize 


etti. Bahseder misiniz? 

- 2014-15 yılları arasında IŞİD güçlerinin kuşatmasına karşı çok sınırlı kaynaklarla silahlanmış ve yalnızca cesaretleri ve kararlılıkları ile direnen Kürt savaşçıları ve IŞİD'e karşı uzun askeri mücadeleyi etkin bir şekilde yürüten Suriye-Türkiye sınırındaki küçük kasabanın şerefine bu etkinliği organize ettik. Yunanlıların bir sözü var: “Zurna ve davul varsa, işte orada altın bir hayat var!" Ve bu gece öyle bir geceydi. İlk başta dans sadece iki ya da üç erkek Kürt dansçı ile ağır bir şekilde başladı. Ancak, genç ve hevesli bir kitlemiz vardı ve yavaş yavaş hem erkek hem de kadın öğrenciler, dans öncülerinin adımlarını izleyerek özgüvenlerini kazandılar ve dansa başladılar. 
Kürt kadın savaşçılarının dans ettiği bir resmin karşısında, kısa bir süre sonra salonun çoğu dans ediyordu ve ritimler hızlanıyor¬ du. 30 dakika kadar Kürt dansımız kesintisiz bir şekilde devam etti diyebilirim. Dans enerjisi ve Kürt dayanışmasının olağanüstü bir akşamı idi. 

Belli bir noktada dansa liderlik eden genç Kürtlerden birinin, Calais ve Dunkirk mülteci kampları vasıtasıyla İngiltere'ye gelmiş bir aktivist olduğunu fark ettik. Ve böylece müzik, siyaset ve dans çemberi tamamlandı. 

Ardından, uluslararası bir band olduğumuz için, sıra İtalyan üyelerimize geldi. 
Mikrofonu ellerine aldılar ve İtalyan geleneksel ve politik şarkılarını söylediler ve yine enerji yüksekti. Dürüst siyasetin ruhunun bütün akşam boyunca aktığını söyleyebilirim. Ve bu çok özel bir şeydi. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyan Direnişine ait fa¬ 


şizm karşıtı bir partizan şarkısını okuduklarında gecenin ruhu yakalanmıştı. 

- Etkinliğinizin mesajı özce neydi? 

- Konserimizin bir mesajı varsa, o da budur. Diplomatik atılım umutları suya düşmüş durumda ve yeni güç ittifakları Kürtleri her yönden sınırlıyor. Devlet güçleri sınırları kontrol altında tutmakta ve Kürtler yüzyıllar boyunca yaptıkları gibi, bu sınırlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. 
SOAS'ta öğrenci aktivistler güçlü bir "Sınırlara Hayır" etiğine sahiptir. Ve bizim için müzisyenler olarak sınırları aşmanın en güçlü yollarından biri, müzik, şarkı ve dans yoluyla ortaya çıkan müzikal dayanışmadır. Ve takip etmeyi seçtiğimiz yol budur. 

- İleriye yönelik planlarınız nelerdir? 
Kürdistan'a seyahat etmeyi planlıyor musunuz? 


- Bu dans etkinliğini organize etmemizin kısmen de olsa bir nedeni de fon toplamak istediğimizdi. Gelecek yıl Nisan ayında müzisyenlerimiz Kürdistan'a gidecekler ve söylemekten mutluluk duyuyorum ki evde yapılan yiyecekleri bu etkinlikte satarak, grubun seyahat masrafları için birkaç kuruş daha artırmayı başardık. Etkinlikte diğer meseleleri de tartıştık. İŞİD tarafından öldürülen İngiltere doğumlu film yapımcısı ve gazeteci Mehmet Aksoy'a mütevazı bir saygı girişimi önerisinde bulunduk. İleride üniversitemizde anısına dair bir etkinlik düzenleyebileceğimiz! umuyoruz. Ayrıca, bir gün Kobane'de tüm Kürdistan müziği için bir müzik okulu kurabileceğimiz umudunu tekrarladık. Şimdilik, şu andaki savaş hali ve sınır kapanışlarıyla bunu gerçekleştirmek kolay değil, fakat üzerinde çalışıyoruz. 


Lizbon'da Kürt Film ve Sanat 


* 


URDISH fim 4 aiC festival Lisboa 



2017/tS 



Festivali 


P ortekiz'in başkenti Lizbon'da 7 - 8 Kasım tarihleri arasında ilk kez Kürt Film ve Sanat Festivali organize edilecek. Fikri ortaya atan ve büyük emek veren ressam ve fotoğraf sanatçısı İlyas Kirkan festivali Kürt annelerine adadıklarını söyledi. Festival öncesi deneyimlerinden faydalanmak için görüştüğü film yapımcısı Mehmet Aksoy'un daha sonra Rojava'da şehit düşmesi ardından bu festivalin gerçekleşmesi için daha yoğun çaba sarfettiğini söyleyen Kirkan, Londra ziyaretinde gazetemize konuştu. 

Konya Cihanbeyli doğumlu sanatçı İlyas Kirkan altı yaşından itibaren Danimarka'da büyümüş ve üniversite eğitimini orada tamamlamış. Master eğitimi için geldiği İngiltere'de yaklaşık on yıl kadar yaşadıktan sonra Lizbon'a yerleşmiş ve orada yaşıyor. Ressam ve fotoğraf sanatçısı Kirkan, "Lizbon'da çok sayıda festival gerçekleşmekte ve burada küçük bir Kürdistanlı kesim olduğu için Kürt kültür ve sanatına ilişkin daha önce pek fazla bir çalışma yürütülmemiş. Bu nedenle bir ilk gerçekleştirmek amacıyla bir Kürt Film ve Sanat Festivali organize etmeyi düşündüm" öeö\. 

Bu festivali gerçekleştirmek için desteğini ve fikrini alabileceği deneyimli kişi ve kurumlar ile görüşmeler ve toplantılar yaptığını söyleyen Kirkan, "Bunlardan biri de yakın zamanda Rojava'da şehit düşen arkadaşım film yapımcısı ve gazeteci Mehmet Aksoy idi. Onun şeha- 


deti ardından bu festivali gerçekleştirmek benim için çok daha önemli bir boyut kazandı. Ardından Lizbon'da Portekizli ressam, yazar , çizer , eleştirmen, müzisyen ve sinema dünyasından kişiler ile görüşmeler gerçekleştirdim ve bir komite oluşturduk" dedi. 

7 -8 Kasım tarihlerinde gerçeleşecek film gösterimi, 
panel ve müzik dinletisinin aslında 22-26 Mart 2018 
tarihleri arasında gerçekleştirecekleri ana festivalin tanıtımı niteliğini taşıdığını söyleyen İlyas Kirkan "Bize kültürümüzü, dilimizi , sevgiyi, aşkı ve gülümsemeyi ilk öğreten annelerimizdir ve bundan dolayı da bu ilk festivalimizi Kürt anneleri ve Cumartesi annelerine adama kararı aldık. Gösterim için seçtiğimiz filmler de Kürt anaları ve kadınlarını konu edinen film ve belgesel filmleri oldu. Bu festivali her yıl yapmayı amaçlıyoruz* dedi. 

FESTİVAL PROGRAMI: 

7 Kasım: 

19:00 - Erol Mintaş'ın "Annemin Şarkısı" film gösterimi - Yönetmen ile soru & cevap bölümü 

21:00 - Londra'dan şarkıcı Suna Alan ve Koma Zelal in sahne alacağı müzik dinletisi 

21:45 - Hussein Hassan Ali'nin "Reşeba - Karanlık Rüzgar" film gösterimi - Yönetmen ve film yapımcısı Mehmet Aktaş ile soru & cevap bölümü 

8 Kasım: 

19:30 - Tartışma Oturumu: "Savaş Bölgelerinde Film ve Sanat Yapmak" - Lizbon ISCTE Üniversitesi - Antönia Pedroso de Lima'nın ev sahipliğinde panelistler: Erol Mintaş (Film Yönetmeni), Mehmet Aktaş (Film Yapımcısı), Esra Çiftçi (Yeni Özgür Politika Muha¬ biri), Melis Kaya (Paris Kürt Enstitüsü) 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aşardı Restaurantlann Tercihi 


¥eni üesii İKA 


Po S Sistemleri 


- NCR Orderman 7 

- İKA Droid 

- iPad Mini 

İKA EPoS’la kolay el terminal entegrasyonu. 


Neden İKA Epos: 

■ Yoğun saatlerinizde karmaşayı önler servisi hızlandırır. 

■ Kaçakları önler siparişler masa başında adisyona eklenir. 

■ Mutfak ve garsonların aynı frekansda çalışmasını sağlayarak verimliliği artırır. 

■ Garsonların performansını artırarak daha az zamanda daha çok satış yapmalarını sağlar. 

■ Yeni nesil İKA Epos sisteminizi uzaktan takip edip raporlarınıza ulaşma imkanı sağlar. 

■ Kredi kartınızla entegrasyon imkanı sağlayarak ödeme esnasında yanlışlıkları önler. 

■ Restaurant, Take Away ve Delivery siparişlerinizi tek ekrandan takip etme imkanı sağlar. 

■ Web sitenizden ve cep telefonlarından gelen siparişlerin entegrasyonunda kolaylık sağlar. 

■ Güçlü ve esnek promosyon uygulama ve raporlama imkanı sağlar. 
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İKA 

£Po5 Ltd 

■ 


We Make EPoS Bırnplc & Affordable 


İKA EPoS Ltd. 

Unit B Watkins House, 

Pegamoid Road, London N1S 2NG 


Tel: 02ÖS&S7 1578 
E-mail: sales@ikaepos.com ww vv.i kaepos.com 


Ücretsiz demo ve tanıtım için hemen arayın 

0333 800 2212 
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Edmonton’da Bir Anadolu Mutfağı Lezzeti: 

Mazhil Ocakbaşı Restaurant 


Suzan DOĞAN 


L ondra’da restoran sektöründe hizmet veren onlarca firmadan biri de Edmonton Green’de bulunan Mazhil Ocakbaşı Restaurant. Yaklaşık 8 yıldır bu bölgede hizmet veren Mazhil Ocakbaşı, güler yüzlü ve hızlı hizmet anlayışından ödün vermiyor. Müşterilerinin verilen hizmetten memnun kalması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan işletmeci Barış Güçlü, sektörlerinin yanlış hizmet anlayışından dolayı sıkıntılar yaşadığını anlattı. Verdikleri hizmet kalitesinin Londra’da diğer milletlerin sahibi oldukları restoranların verdikleri hizmetin çok çok ötesinde olduğunun altını çizen Güçlü, “Hatalarımızı biliyoruz ama sorunumuz biraraya gelip çözüm yollarını bulamamaktan geçiyor. Dolayısıyla kendi ayağımıza sıktığımız kurşun zaman içerisinde bizi rahatsız etmeye başlayacak” dedi. 
Firmalarının hizmet kalitesini ve hizmet anlayışını gazetemize anlatan Güçlü, Mazhil’in Londra’da bir ilki gerçekleştirerek fırın ustası olarak kadın çalıştır¬ 


dığını söyledi. 

Sabah 8:00’den gece 24:00’e kadar hizmet veren restoranda, günlük çorba çeşitleri olarak mercimek çorbası ve kelle paça çorbası her daim bulunuyor. 
İsteğe bağlı olarak taze gözleme çeşitleri de müşterinin talebi doğrultusunda yapılıyor. Anadolu mutfağının vazgeçilmez kahvaltı çeşitleri de menüde yer alıyor. Saat 11:00’den sonra gril ve fırının açılmasıyla birlikte kebap ve balık çeşitleri taze olarak yapılıp müşterilere servis ediliyor. Restoranların vazgeçilmezi olarak bilinen lahmacun da Mazhil farkıyla sunuluyor. Denemeden geçmeyin derim. Yemeklerinizin yanma ufak ta olsa mutlaka bir lahmacun isteyin, farkını göreceksiniz. 

Mazhil’in menüsünde bulunan fırın güveç ise özel istek doğrultusunda birkaç saat öncesinde sipariş alınarak yapılıyor. Güveci deneyen her müşterinin tekrar gelme olasılığı yüzde yüz. Ayrıca benim de bayıla bayıla tükettiğim çiğköfte de menü de olmamasına karşın özel istek doğrultusunda gruplara veya ailelere Urfalı usta tarafından yapılıyor. 


Fırın kadına emanet 

Restoranın en dikkat çekici özelliği; bugüne kadar gördüğümüz fırınlarda çalışan erkeklere rakip Sakine Dağ. Uzun süredir bu restoranda hizmet veren Dağ, yaptığı işi sevdiğini ve bu restoranda çalışmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu anlatıyor. İşletmeci Barış Güçlü restoranlarının fırın bölümünde bayan eleman çalıştırmanın kendileri için bir artı olduğunu anlattı. “Fırın ve ocak bizim restoranımızın en önemli ayağı. Bu bölümlerde çalışan ustaların işinin ehli olması; işletmeci olarak bize kazanç, müşteri olarak gelen konuklarımıza da damak tadı olarak olumlu yansıyor tabi ki. Biz fırın ustası ararken Sakine Hanım bu işi yapabileceğini söyledi. Biz köylerde büyümüş insanlarız. 
Annelerimizin kızlarını yetiştirirken bildikleri her şeyi onlara öğretmeleri, bizim kültürümüzün en bilinen özelliğidir. Ve Anadolu kültüründe büyüyüp mutfakta başarılı olmayan kadınlarımız olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu anlamda Sakine Hanımı desteklemek gerektiğini düşündük ve bugün restoranımızın vazgeçilmez emekçilerinden biridir kendisi. Diğer Türkiyeli restoranların aksine kadın fırıncı ile çalışmanın bize artıları da oldu. 
Müşterilerimizden olumlu tepkiler aldık. Özellikle kadın müşterilerimiz çok mutlu oldular” diyen Güçlü, her Türkiyelinin beyninde kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğu imajının olduğunu da sözlerine ekledi. 

Yemeklerin yanında verdikleri ekmeği de Sakine Hanımın özenle yaptığını anlatan İşletmeci Güçlü, restoranlarında günde iki kez ekmek yapıldığını, sabah ayrı akşam ayrı ekmek olmasının da müşterileri tarafından çok beğenildiğini söyledi. 

Sıcak bir aile havası hakim 

Mazhil’in sahibinin Ali Bulut olduğunu, kendisinin işletmeci olarak hizmet verdiğini ve Ali beyin çok nadiren işletmeyi ziyaret ettiğini anlatan Barış Güçlü, “Artık burası ikinci evimiz gibi oldu. Çalışanlarımızla birlikte bir aile gibi olmaya çalışıyoruz. Zaman zaman onları kırdığımız oluyor tabi ama bu her işletmede olan şeyler. Aile olmamızın unsuru diyorum çünkü bir baba da zaman zaman ev halkına karşı sinirli olabiliyor. Ama elimizden geldiği kadar ekmek yediğimiz bu işletmeyi ayak¬ 


ta tutmaya çalışıyoruz. Her çalışanımız bir patron edasıyla işini yapar burada, tabi her şey saygı ve sevgi temelinde gerçekleşiyor” dedi. 

'Verilen Hizmetin Karşılığı Alınmıyor" 

İşletmeci Barış Güçlü Edmenton’da fast food sektörünün kökünü kazıdıklarını ifade ederken sektörlerinin sorunları olduğuna da işaret etti. Özellikle Türkiyeli işletmeler bazında Londra’da yaşanan en büyük sorunun rekabet ortamı yaratmaya çalışırken kendi ayaklarına sıkan restoranların kendilerini de etkilediğini anlatan Güçlü, “Biz de sonuç itibariyle Türkiyeli bir firmayız. Diğer restoranlar ne yapıyorsa bizde onlara ayak uyduruyoruz. Aslında bu bizim için bir özeleştiri niteliği de taşıyor. Haringey’de hizmet veren restoranlar birbirleriyle rekabet edecekler diye müşteriye verdikleri paranın çok daha üstünde hizmet vermeye başladılar. Oraya giden müşteri sonuç itibariyle bize de geliyor. Ve dolayısıyla orada gördüğünü bizde de istiyor. Haringey’de başlangıçlar olarak verilen yemeklerle insanlar karınlarını doyuruyor. Orada var olan işletmelerin kazançları, müşteri potansiyelinin yüksek olmasından. Çünkü Haringey denilince insanların aklına direk Türkiyeli restoranlar geliyor. 
Oraya gidenler, tüm aile bireylerini alıp gidenler ve gruplar olarak değerlendirmek gerekir. O nedenle verilen ana yemeklerde yenebiliyor. Ama bizde öyle değil. Bize gelen müşteri potansiyeli çok kalabalık olmuyor. Gelen müşteriler başlangıçlarla karnını doyurup ana yemeği paket olarak istiyor. Bu bizim en büyük yanlışımız diye değerlendiriyorum” dedi. 

"Sektöre Ayak Uyduruyoruz" 

Barış Güçlü tek yapmaları gerekenin, yeni bir anlayışla hizmet vermek olduğunu da sözlerine ekleyerek fazla ürün vermenin mantıklı olmadığını işletmelere daha fazla müşteri kazandırma mantığından uzak kaliteden ödün vermek anlamına geldiğini aktardı. Bütün restoranların bir araya gelerek bu mantıktan uzaklaşan bir ortamı sektöre kazandırmaları gerektiğini dile getiren Güçlü, “Charity shop gibi çalışmak bizi de üzüyor, emeğimizin ve verdiğimiz hizmetin karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. 
Ama maalesef ki sektöre ayak uydurma gibi bir zorunluluk anlayışımız var” dedi. 
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26 Genç Kızın Ölümü 

ile ilgili 2 Kişi Gözaltında 


talyan emniyet birimleri, Akdeniz‘de cesetleri bulunan 
26 genç kadının ölümü ile bağlantılı iki kişiyi gözaltına 
aldı. 

İtalyan emniyet birimleri Akdeniz’de cesetleri bulunan 26 
genç kadının ölümü ile bağlantılı iki erkeği gözaltına aldı. 
22 ve 30 yaşlarındaki söz konusu kişilerin Cuma günü Akdeniz’de kurtarılan ve Pazar günü İtalya’nın Salerno kentine getirilen yüzlerce göçmenin arasında olduğu açıklandı. Diğer göçmenlerin ifadesine göre biri Libya diğeri Mısır asıllı iki kişinin, Akdeniz’de cesetleri bulunan yaşları 14 ile 18 arası değişen 26 genç kadının içinde bulunduğu tekneyi kullandığından şüpheleniyor. 

Pazar günü Salerno’ya getirilen AB’nin Sophia adlı donanma misyonunda görevli “Cantabria” adlı bir İspanyol savaş gemisinde 9’u hamile, 20’ye yakını çocuk yaklaşık 375 göçmenin bulunduğu bildirildi. Aynı gemide casnız bedenleri Akdeniz’de toplanan 26 genç kadının cesetlerinin de bulunduğu bildirildi. 

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre yetkili savcılık Nijerya asıllı olduğu belirtilen 26 genç kadının dah öncesinde şiddete maruz bırakılarak öldürülüp öldürülmediğini inceli¬ 


yor. Genç kadınların cesetleri otopsi yapıldıktan sonra Salerno ve civarındaki kasabalarda defnedilecek. 

Seavvatch'tan Libya sahil güvenliğine suçlama 

Diğer taraftan pazartesi günü de Libya açıklarında 140 
kişiyi taşıyan bir teknenin batması sonucu biri çocuk olmak üzere 5 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin kendilerini kurtaran Libya sahil güvenlik teknesinden atladıkları, atlayanların birkaç metre ötedeki Alman sivil toplum kuruluşu Seawatch’a ait kurtarma botuna ulaşmaya çalıştığı belirtildi. 

Seawatch Twitter hesabından yaptığı açıklamada Libya sahil güvenlik yetkililerinin “şiddet dolu ve düşüncesiz” davranışları nedeniyle göçmenlerin hayatını kaybettiklerini belirtti ve 58 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 

Libya Avrupa’ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin ana hareket noktası konumunda. Kuzey Afrika kıyılarından teknelere binen binlerce kişi Akdeniz üzerinden İtalya’ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak pek çoğu yolda yaşamını yitiriyor. Sadece bu ay 2 bin 500 civarında göçmenin boğulmaktan kurtarılarak İtalya’ya getirildiği bildiriliyor. 


ABDUe Kiliseye Saldırı: 
27 Ölü Çok Sayıda Yaralı 


A BD’nin Texas eyaletinde, bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Texas Valisi, saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganın Amerikan Hava Kuvvetleri’nde görev yapan eski bir asker olduğu öğrenildi. 

Texas eyaletinde Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, yerel saatle 11.30’da First Baptist Church of Sutherland Springs kilisesine girerek etrafa ateş açtı. Görgü tanıklarının ve yaralıların ifadesine göre saldırgan boşalan şarjörünü yenileyerek ateş etmeye devam etti. 

Texas Eyalet Valisi ile bölge şerifi olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. 

Toplantıda ölü sayısı 26, yaralı sayısı da 30 olarak açıklandı. Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın polisten kaçarken yaptığı kaza sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Kilisenin papazının 14 yaşındaki kızı ile 2 ve 5 yaşındaki iki çocuğun da saldırıda hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Bu arada papazın eşinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

Saldırgan Eski Asker 

Texas saldırısını gerçekleştiren kişinin Devin Patrick Kelley olduğu açıklandı. 26 yaşında olduğu belirlenen saldırgan Devin Patrick Kelley’nin 


evli ve bir çocuk babası olduğu açıklandı. Amerikan Hava Kuvvetleri’nde 2009-2013 yılları arasında görev aldığı bildirilen saldırganın İncil okulunda öğretmenlik yapmış olduğu da duyuruldu. 

Kilise katliamcısı Devin Patrick Kelley’nin sosyal medya hesabında otomotik silah ve oğluna sarılmış haldeki profil resmi dikkat çekti. 

Kilisedeki silahlı saldırıda yaralananlar 6 helikopterle çevre hastanelere taşındı. 



























TELGRAF 


08 KASIM 2017 


HABERLER 


23 



Erem Kansoy / DERAZOR 

D erazor Cephesi komutanlarından Haşan Qamişlo, stratejik öneminden dolayı hiçbir gücün Derazor’u kaybetmek istemediğini belirterek, DAİŞ’in direncine ve BAAS ile ittifaklarının sabotaj girişimlerine rağmen ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. 

Derazor, Fırat Nehri kenarında; bir bakıma Suriye toprağını ikiye ayırıyor; ayrıca Irak sınırında. Yeraltı kaynakları, petrol rezervleriyle de oldukça zengin bir bölge. Derazor ve Ebu Kemal alanlarının kurtarılmasıyla DAİŞ Rojava topraklarından tamamen atılacak. Artık DAİŞ’in eskisi gibi örgütlü askeri bir güç olamayacak, ekonomik kaynakları elinden alınmış olacak. Bütün bunları hatırlatan Derazor Cephesi komutanlarından Haşan Qamişlo, bunun için Derazor’da bütün bölgesel ve uluslararası güçlerin dahil olduğu mücadelenin varlığına dikkat çekip QSD’nin başarıya kitlendiğini vurguladı. 

Cizîr Fırtınası Hamlesi 53. gününde tüm hızıyla sürüyor. Savaşçılar önceki gün Xabur Çayı bölgesinde 4 köye iki koldan operasyon başlattı. Şiddetli çatışmalar sonucunda El Hireca El Şerqiye, El Endecî, Cear ve El Fedîn köyleri kurtarıldı. DAİŞ’in petrol sahalarına yönelik saldırıları kırıldı. Rejim de Derazor merkezinde ilerlerken DAİŞ’le QSD’ye karşı anlaşma iddiaları da ortaya atılıyor. Derazor cephesi komutanlarından Haşan Qamişlo, Cizîr Fırtınası Hamlesi’yle ilgili sorularımızı yanıtladı. 

- Derazor hamlesi neden başlatıldı? 

- Son iki yıl içinde DAİŞ’e karşı Şeddade, Minbic, Reqa gibi oldukça kapsamlı hamleler düzenlendi. Derazor hamlesi de bu çerçevede DAİŞ’e karşı mücadelenin devamıdır. Derazor, DAİŞ’in ekonomik ve askeri olarak kendisini örgütlediği merkezlerinden biri. Temel hedef, DAİŞ’i tamamen söküp atmaktır. 

- Derazor’da kendisini nasıl örgütlemiş? 

- DAİŞ girdiği her alanda askeri ve siyasi olarak kendisini örgütlüyor. Derazor alanında sadece kentte değil, daha çok kırsal alanda ve köylerde kendisini örgütlemiş. Köylerin nüfusu fazla ve aşiret yapılanması hakim. Fırat Nehri’nin her iki tarafında büyük bir mesafeyi kaplayarak birbirine bağlı olan köyler var. DAİŞ bu imkanları değerlendirerek, buradaki toplum içinde yerleşti. 


- Derazor hamlesinin diğer hamlelerden farkı nedir? 

- Derazor, Fırat Nehri kenarında; bir bakıma Suriye toprağını ikiye ayırıyor; ayrıca Irak sınırında. 
Reqa’dan Irak topraklarına uzanan alanda stratejik yerlerin alınması mücadelemizde büyük rol oynuyor. Derazor ve Ebu Kemal alanlarının kurtarılmasıyla DAİŞ Rojava topraklarından tamamen atılacak. Artık DAİŞ’in eskisi gibi örgütlü askeri bir güç olamayacak. Buna son verilecek. Derazor yeraltı kaynakları, petrol rezervleriyle de oldukça zengin bir bölge. Bu hamleyle sadece askeri olarak değil, ekonomik olarak da DAİŞ’e darbe vurularak, ekonomik kaynakları elinden alındı, kalanı da alınacak. 
Bu kaynaklar artık halkın olacak. 

- DAİŞ buradaki direnci nasıl? 

- Derazor’un stratejik önemi nedeniyle DAİŞ de bize karşı savaşta ısrarcı davranıyor. DAİŞ’in savaş taktiklerine yabancı değiliz. Şimdi saldırıdan çok savunma pozisyonunda; elindeki alanları savunmaya çalışıyor. Mayınlama, bomba yüklü araç, çöl gerillası taktikleri uyguluyor. Tedbirler ve öngörülü hareket tarzıyla engelliyoruz, kıyasıya bir mücadele veriyoruz. 

- Hamle planlandığı gibi ilerliyor mu, şimdi hangi aşamada? 

- Cizîr Fırtınası adını verdiğimiz hamle, tüm zorluklara rağmen planlandığı biçimde ilerliyor. Nehir kenarına ulaşıldı, bölgede stratejik önem arzeden çok sayıda köy ve alan özgürleştirildi. Oldukça geniş bir coğrafya var ve bugüne kadarki aşama ba¬ 


şarılıdır. 

- Hamleye hangi güçlerle başladınız , Derazor alanından savaşçılar yoğunlukta mı? 

- Temel rolü Derazor Askeri Meclisi oynuyor ve hamleye öncülük ediyor. Bununla birlikte QSD içinde yer alan YPG, YPJ ve diğer askeri güçlerden çok sayıda grup da hamlede yer alıyor. Sayı ihtiyaca göre 
5 ile 7 bin savaşçı arasında değişebiliyor. Savaşçılar 
daha çok Derazor alanındaki gençlerden oluşuyor. 
DAİŞ’e karşı mücadelemizi destekleyen bölgedeki çok sayıda aşiretin gençleri savaşan güçler arasında yer alıyor. Şeddadeliler ile Şaitat, Begaran ve Agedat gibi çok sayıda aşiretin gençleri bu savaşta QSD ile birlikte mücadele ediyor. 

- QSD’ye yönelik karalama kampanyası , rejim ile birlikte Türk devleti gibi bölgesel güçlerin sabotaj girişimleri de var; hamlenin siyasi anlamı hakkında neler söylersiniz? 

- QSD’nin DAİŞ’e karşı mücadelede büyük rol oynamasının siyaseti üzerinde oldukça büyük siyasi ve askeri sonuçları oldu. Mücadelenin başarısı Ortadoğu’daki siyasetin yönünü çizdi. Askeri başarılar bir yana, insani, ekonomik ve toplumsal alanda çok büyük etkileri oldu. Bu topraklardaki halklara bir gelecek hazırlamak istiyoruz. Suriye topraklarında Kürt, Arap, Asuri, Süryani, Türkmen vb çok sayıda etnik kimlikle ortak bir tarihimiz, geçmişimiz var ve geleceğimizi de birlikte inşa etmek istiyoruz. 
DAİŞ’e karşı bu savaşı beraber yürüttüğümüz gibi, geleceğimiz hakkındaki kararları da ortak bir iradey¬ le birlikte vereceğiz. DAİŞ tüm dünya halkları için 


tehdit oluşturduğu için uluslararası terörizme karşı da en etkin savaşı yürütüyoruz. Verdiğimiz mücadele ve özgürleştirdiğimiz alanlarda yeniden inşa edilen yaşam ortada. Bazı kesimler bu mücadelenin sonuçlarını manipüle ediyor, karalamaya çalışıyor. 
QSD’nin Arap bölgelerini ele geçirdiğini dile getiriyor, bu yönlü anti propagandalar yapılıyor. Bunların farkındayız, ancak amaç ve hedeflerimiz oldukça net ve pratik adımlarımızla da bunu kanıtlıyoruz. 
Askeri bir süreç olsa da elbette siyasi sonuçlarıyla beraber yürüyor. Türk devleti ve İran’ın politikaları, Suriye rejiminin yaklaşımları bunun en bariz siyasi sonuçları. Kürt halkının kazanmaları engellenmek isteniyor ve her koşulda ittifak oluşturuyorlar. Yakın süreçte Güney Kürdistan’da yaşanan gelişmelerde bunu çok net gördük. Kürtlerin kazanmaları karşısında egemen güçler her an ittifak kurarak, bunu engellemek isteyecektir. Rojava’daki kazanmalara karşı da bu girişimlerini sürdüreceklerdir. DAİŞ’e karşı savaşta Kürt, Arap, Asuri, Süryani halkları olarak ve dünya halklarından enternasyonalist savaşçıların da desteğiyle çok büyük mücadele verildi. Tarihte belki de ilk kez böyle bir örgütlenme modeliyle halklar bir araya gelip ortak mücadele yürüttü. Büyük bir güç ve irade ortaya çıktı. Bunun Suriye’nin gelecekteki toplum modelinin çekirdeği olduğunu belirtebiliriz. 

- Reqa’da olduğu gibi Derazor’da da sivil kurtarma operasyonlarınız oldu mu? 

- Özellikle de rejimin kullandığı tank, top, füze, uçak vb teknik saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil bizim bulunduğumuz bölgelere göç etti. Bölgedeki 
20 binin üzerinde sivil, QSD denetimindeki alanlara 
göç etti, kamplara yerleştirildi. Çoğu durumda sivilleri kurtarmaya yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi. 

- Rusya’nın QSD noktalarına yönelik saldırılarından da söz edildi... 

- Evet, birkaç kez yaşandı. Özellikle ilerlediğimiz alanlarda havadan ve top atışları oldu. 

- Son günlerde rejim güçleri ve DAİŞ’in eşzamanlı olarak QSD’nin bulunduğu bölgeye saldırdığı doğru mu? 

Evet, doğrudur. Derazor oldukça stratejik bir alan ve hiçbir güç bu alanı kaybetmek istemiyor. Güçlerimizin ilerlemesini engellemek için zaman zaman bu tür saldırılar gerçekleşiyor. Fakat şu ana kadar sonuç alamadılar ve güçlerimiz tüm engelleri aşarak ilerlemeye devam ediyor. 
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A AKADEMİ accountancy 

020 8344 7700 www.akademiaccountancy.com 


MUHASEBE HİZMETLERİ 


• Hesap Hazırlama 

• Defter Tutma 

• Bordro Hizmetleri 

• Vergi Planlaması 

• VAT Bildirimi 


* İş Planlaması 

* Şirket Açma ve Kapatma 

* Gelir Gider Planlaması 

* Finansal Danışmanlık Hizmetleri 

* Ankara Antlaşması Muhasebesi 



AKADEMİ ACCOUNTANCY 

59-60 The Market Square, Lordon N9 OTZ 

f : 020 8807 5720 


t : 020 8344 7700 
e : info@akademiaccountancy.com w: www, akademiaacountancy.com 



)aaed-chem 


PHARMACY) 


73 Grand Parade, Green Lan e s, Haringey, London, N4 1DU 
Tel/Fax: 020 880248551 info@nned-chem.net | www.med-chem.net 


7 Days a VVeek Haftanın 7 Günü 

09.00 -Midnight 09.00 - Geçe Yarısı 

Services: Servisler: 


• N.H.S & Private Prescriptions 

• Screening Services 

- Medicînes Use Review 

• Emergency Hormonal 
Contraception 

• Smoking Cessation Service 

• Minör Aîlments 

- Blood Pressure Monitoring 

- Blood Sugar Monitoring 

- Vaccinatİon 

- Travel Advice 


■ N.H.S & özel Reçete, 

• Sigarayı Bırakma Servisi, 

* Tansiyon Ölçümü, 

- Kan Şekeri ölçümü, 

■ Aşı, 

• Hamilelik Testi, 

* Hormonal Doğum Kontrol, 
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VVefAre TınelBest in The'Market 


PURVEYORS OF ÛUALITY & VEGETABLES 




020 8558 8047 

Stand 5-6 Market Paviliorı, New Spitalfields Market, Sfıerrin Road, Leytorı, London E10 5SG 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Kürt Gazeteci Zehra Doğan'a 
İsviçre'den Ödül 


I\ıtuklu bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan, İsviçre’deki Freethinkers (Özgür Düşünenler) adlı kuruluş tarafından düşünce özgürlüğü ödülüne layık görüldü. 

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde bulunan gazeteci ve ressam Zehra Doğan, İsviçre’deki Freethinkers (Özgür Düşünenler) adlı kuruluş tarafından düşünce özgürlüğü ödülüne layık görüldü. 

Ödül, Pazar günü İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek bir törenle verilecek. Ödülü, arkadaşları Doğan adına teslim alacak. 

2016 yılında Nusaybin’deki çatışmaları haberleştiren Doğan, kentten ayrıldıktan sonra Temmuz ayında tutuklanmış ve 5 ay hapiste kalmıştı. Doğan serbest bırakıldıktan sonra Haziran 2017’de 33 ay hapis cezasına çarptırılarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti. Yazdığı bir haber ve yaptığı bir 


resimden ötürü yargılanan Zehra Doğan’ın davasın¬ da hakim, Doğan’ın çizdiği resmin “eleştiri sınırının ötesinde” olduğuna hükmederek “örgüt propagandası” suçu işlediğini belirtmişti. 

1908 yılında kurulan ve düşünce özgürlüğü, sekülerlik gibi konularda çalışmalar yapan İsviçre merkezli Freethinkers, ilk olarak 2015’te dağıttığı Özgür Düşünen Ödülü’nü bu yıl ikinci defa verecek. 
2015’teki ödül, Suudi Arabistan’daki insan hakları faaliyetleri nedeniyle kırbaç ve hapis cezalarına çarptırılan Ensaf Haidar, Raif Badawi ve Waleed Abulkhair arasında paylaştırılmıştı. 

Bu yılki ödül töreninde Zehra Doğan’ın hem 2016’daki tutukluluğunda hem de 2017’de tekrar hapse girmeden önce çizdiği resimlerden oluşan bir sergi de düzenlenecek. 



Barzani: Yüzde 17'lik Payı Gönderirlerse Tüm Gelirleri Teslim Etmeye Hazırız 


Federe Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, “Bağdat yüzde 17’lik bütçe payını gönderirse, bizler de Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm gelirleri teslim etmeye hazırız” dedi. 

Federe Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Irak merkezi hükümetinin onayladığı 2018 yılı bütçesini görüşmek için toplandı. Irak merkezi hükümetinin 
2018 yılı bütçesinde Kürdistan Bölgesi payını yüzde 
17’den yüzde 12.68’e düşürmesi gündemiyle yapılan toplantı sonrası Federe Kürdistan Bölge Başbakanı Neçirvan Barzani basın toplantısı düzenledi. 

Kürdistan Bölgesi’nin zor bir dönemden geçtiğini ve birlik ile bu zorluğun aşılabileceğini söyleyen Barzani, Irak’ın 2018 yılı bütçesini tek taraflı hazırladığını ve kendilerine danışılmadığım belirtti. 

Bağdat’ın yüzde 17’lik bütçe payını göndermesi durumunda Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm gelirleri teslim etmeye hazır olduklarını söyleyen Barzani, şöyle konuştu: “Bağdat yüzde 17’lik bütçe payını gönderirse, bizler de Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm gelirleri teslim etmeye hazırız. Bağdat’ın niyeti varsa biz hazırız ve hiçbir engelimiz yok.” 


Barzani, sorunların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini, ciddi bir diyalogla, barışçıl şekilde üstesin¬ den gelinebileceğini söyledi. Sınır kapıları, gelirler ve havalimanları sorunlarını da anayasa çerçevesin¬ de çözmek istediklerini belirten Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün anayasal olduğunu, Haydar el İbadi’nin, Irak Başbakanı olarak Kürdistan’ın bütün anayasal haklarını vermesi gerektiğini ifade etti. 

Barzani, “2003 yılı, sorunların ‘Ben senden daha güçlüyüm’ anlayışıyla çözülemeyeceği konusunda hepimiz için ders niteliğindedir. Bağdat yetkililerinin bu mantıktan vazgeçmesini umuyoruz” diye konuştu. 

Barzani, 'Türkiye ve İran'la, sorunların çözümü için bizzat ilgileniyorum" dedi. 

Görevden alınan Goran Hareketi’ne mensup bakanların göreve dönüp dönmeyeceğine yönelik soruya da Barzani, “Goran Hareketi, parlamentoda sandalye sahibi ve siyasi sürecin bir parçasıdır. Bana sorarsanız, bakanların en kısa zamanda hükümet kabinesine dönüp, görevlerine başlamasını isterim” yanıtını verdi. 



Rakka Operasyonu İle 500 Ezidî 
Esaretten Kurtarıldı 


Rakka operasyonu sırasında kurulan Kurtarılan Esirler Komitesi, bu güne kadar kadın ve çocuklar¬ dan oluşan 500 Ezidî esiri DAİŞ’ten kurtardıklarını ve Şengal’e getirerek aileleri ile buluşturduklarını aktardı. 

Esir alınan Ezidîlere yönelik çalışma yürüten Kurtarılan Esirler Komitesi, Rakka operasyonundan bu yana 500 Ezidî’nin DAİŞ’ten kurtarıldığını kaydetti. 
DAİŞ’in ferman sırasında esir aldığı kadın ve çocukların kurtarılması ile daha önce Ezidî Özgür Kadın Hareketi çalışma yürütüyordu. Rakka operasyonu ile birlikte kurulan Kurtarılan Esirler Komitesi bu işi üstelenerek, esirlere yönelik çalışmaya başladı. 

Komite üyelerinden Binevş Şengal, bugüne kadar kurtarılan çocuk ve kadınlarla ilgili bilgileri Mezopotamya Haber Ajansı ile paylaştı. 

Esir alınanlar Musul'da ayrıştırıldı 

Binevş Şengal, oluşturulan komite ile çalışmala¬ 


rını yürüttüklerini belirterek, esir alınanların başta Tel Afer ve Musul’a götürüldüğünü söyledi. Burada kaldıkları sürece DAİŞ’in aileleri birbirinden ayırmadığını ancak daha sonra çocukları ailelerden kopardığını söyleyen Şengal, DAİŞ’in böylelikle Ezidîliği tamamen yok etmeyi amaçladığını söyledi. 

Libya ve Suudi Arabistan'a kadar uzanan köle ağı 

Esir alınanların Irak ve Suriye’nin farklı kentleri¬ ne gönderilmesi ile köle pazarlarının oluşturulduğunu belirten Şengal, bunun ticaretinin yapılmaya başlandığını kaydetti. Suriye ve Irak’tan Libya ve Suudi Arabistan’a kadar uzanan bir ağın oluştuğunu ifade eden Şengal, en önemli ve bilinen ağın Musul ve Rakka arasında oluşturulduğunun altını çizdi. Şengal, en büyük köle pazarlarının ise Suriye’nin Rakka ve Tedmur kentlerinde oluşturulduğunu dile getirdi. 



İran, 3 Kürfü Daha İdam Etti 


İran rejimi Doğu Kürdistan’ın Urmiye merkez cezaevinde tutulu bulunan 3 Kürt için verilen idam cezasını uyguladığı bildirildi. 

İnsan Hakları Örügtü Hengaw’in yayınladığı rapora göre İran rejim mahkemesinin Urmiye’nin Derya cezaevinde bulunan ve içinde 3 Kürt’ün de bulunduğu 4 kişi hakkında verilen idam cezası bugün uygulandı. 

Hengaw’in paylaştığı bilgiye göre idam edilen tu- 


tukluların isimleri Urmiye nüfusuna kayıtlı ve 5 yıl tutuklu olan Esxer Rençber, Nexede ilçe nüfusuna kayıtlı ve 5 yıl tutuklu olan Husen Başokî, Urmiye nüfusuna kayıtlı ve 7 yıl tutuklu olan Hîdayet Şerzad, diğeri de Tahran nüfusuna kayıtlı Elî Riza Zari. 

Hengaw’in idam edilen 4 kişinin uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanıp İran mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırıldığı belirtildi. 
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Ekim Devrimi'nin yaşandığı 1917, isyanlar kadar yaratıcılığın da büyük olduğu bir yıldı. Bu yaratıcılığı, yıl boyunca kitleleri eylemlere çağıran posterlerde görmek mümkün. İşte Rusya Çağdaş Tarih Müzesi Güzel Sanatlar Direktörü Vera Panfilova'nın BBC için yaptığı seçkiyle o posterlerden 10'u. 



Özgürlüğün Bedeli: Boris Kustodiev'in ünlü resminde elinde silahla bir Rus askeri, halkı Birinci Dünya Savaşı için devlete borç vermeye davet ediyor. Şubat 1917'de hazırlanan bu posterdeki asker, Ekim 1917'ye kadar her posterde kullanıldı. 



Doğan güneş: Çar İkinci Nikolay'ın tahtı bırakmasıyla birlikte Geçici Hükümet başa geldi. Bu posterin adı "Halkın zaferi". Posterde dizlerinin üstüne çökmüş Çar Nikolay, devrimci güçleri simgeleyen bir asker ve bir işçiye tacını veriyor. Arka planda ise Duma vekillerinin toplandığı Tauride Sarayı yer alıyor. Tepesinde de doğan bir güneş var: Özgürlüğün simgesi. Bu simge, bu dönemin posterlerinde sıklıkla yer alıyordu. 




Devrimci zamanlar: Moskova'daki Voskresenskaya Meydanı ve kentin parlamento binası Mart 1917'de devrimci eylemlerin odak noktası olmuştu. Bu 'olay posteri' insanların "yeni bir çağın başlangıcı" olarak gördükleri devrim hakkındaki coşku ve beklentilerini betimliyor. Bütün bunlar, devam etmekte olan savaşa rağmen gerçekleşmişti. 



Sosyal piramit: - Bu Parus'un bastığı bir diğer Mayakovski-Radakov işbirliği. 
Posterin tepesindeki Çar Nikolay'ın kaftanının altında toplumun tüm kesimleri yer alıyor. Posterde her bir katman şu ifadelerle betimlenmiş: "Biz sizi yönetiriz. 
Biz sizin için dua ederiz. Biz sizi yargılarız. Biz sizi koruruz. Biz sizi besleriz. Siz de çalışırsınız." 1917 yazının en popüler fıkraları, ruhban sınıfı ve monarşi karşıtı, özellikle de Çar Nikolay ve eşiyle dalga geçen fıkralardı. 


Zincirleri kırmak: Sosyalist Devrimci Parti'nin işçi ve köylülere hitap eden posteri basitti: "Sosyalist Devrimci Parti - Haklarınızı yalnızca savaşarak kazanırsınız!" 
Ustaca yürüttükleri kampanyada zafere "Toprak ve özgürlük!", "Zincirleri kırın ve bütün dünyayı özgürleştirin" gibi sloganlarla ulaştılar. 




Liderler: Bu aslında bir poster değil, bir broşür. Üzerindeki adamlar dönemin etkili siyasetçileri, Geçici Hükümet üyeleri. Duma Başkanı Mikail Rodzianko broşürün ortasında yer alıyor. Hükümetin ilk sosyalisti ve gelecekte lideri olacak Aleksander Kerensky de sol alt köşede. 
Tepede ise silahlı adamların ellerindeki pankartlarda şu iki slogan yazıyor: "Toprak ve Özgürlük!", "Haklarınızı yalnızca savaşarak kazanırsınız!" 


Değişen rüzgarlar: Bu poster yazar Maksim Gorki tarafından kurulan solcu yayınevi Parus tarafından hazırlandı. Onların posterleri genellikle Vladimir Mayakovski ve Aleksey Radakov gibi ünlü şairler ve sanatçılar tarafından yaratılırdı. 
Tepedeki resimde burjuvaziyi savunan bir asker resminin altında "Eskiden askerin savunduğu buydu" yazıyor. Alttaki resimde ise devrim sonrasından görüntüler var. Ellerinde "Toprak ve özgürlük!", "Demokrasi ve cumhuriyet!" ve "Özgürlük!" 
sloganları tutan kişilerin altında "Askerin bugün savunduğu"yazıyor. 




"Demokrasi anarşiyi yenecek!": Bu poster, Anayasal Demokrat Parti'ye (Kadet) ait. Hayvansı ve mitolojik imgeleri kullanan Kadet, anarşiyi dev bir yeşil kertenkeleyle temsil ederken demokrasi de beyaz bir at üzerindeki şövalye olarak betimlenmiş. 


Seçim kampanyası gezisinde: 1917 
baharında Rusya'daki ilk genel seçim kampanyası düzenleniyordu. Hem zorlu hem de tarafların taviz vermeye yanaşmadığı bir kampanya dönemiydi. Onlarca farklı örgüt rekabet etse de aralarında en büyü Sosyalist Devrimci Parti'ydi. Onların posterinde şu ifadeler yer alıyordu: "Yoldaşlar! Kurucu Meclis'in açılış gününde eylem yapmaya hazırlanın!" 



Partiye sonradan katılanlar: Bolşevikler (RSDLP) poster yarışına katılmakta geç kalmıştı. 1917 seçim kampanyasında kullandıkları posterde yalnızca "RSDLP listesine oy verin" ifadeleri yer alıyordu. Fakat Kasım 1917'de çatışmalar başlayınca poster yarışın¬ da hızla ilerlediler. Mayakovski ve Radakov'un da dahil olduğu bir grup Sovyet sanatçısı ünlü Okna ROSTA (ROSTA pencereleri) markasını yarattı. Posterler basit, mesajları kısa, keskin ve netti. Okna ROSTA, sonraki süreçte Sovyet propagandasının en başarılı örneklerini üretti ve küresel ölçekte tanınan klasik bir tasarıma dönüştü. 
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Parlementeren Brîtanîjibo 
Kurdistane name ji Theresa 
May re şandin 


Çend parlamentaren Parlamentoya Brîtanyaye ji Serokwezîr Theresa May re name şandin û gotin, kiryaren Bexdaye li dijî destûre ne û dive demildest ew kiryaren li dijî Herema Kurdistane bidawî werin. 

Parlamentaren Îngilîz Jack Lopresti, lan Austin, Robert Halfon, Mary Glindon, Hanry Smith, Stephen Metcalfe, Timothy Clement Jones û Hodgson of Abinger ji bo bidawînanîna şer û dorpeçen ser Herema Kurdistane ji Theresa May re name şandin. 

Parlamentaran ji May daxwaz kir ku ji bo dawîkirina pevçûna navbera hezen Iraqî û Peşmerge de bikeve nav hewildane û hat gotin, berteka Bexdaye ya li dijî referandûma serxwebûne ya Herema Kurdistane gelekî tund bû û erişen hatin kirin li dijî destûra Iraqe ne. 

Parlamentaren Îngilîz helwesta Herema Kurdistane ya bi cemidandina encamen referandûme destpekirina dîyaloge bi Bexdaye re, bi erenî te peşwazîkirin û te gotin, dive hikûmeta Iraqe her cure çalakiyen leşkerî rawestîne û vegere ser reya danûstandine. 

Parlamentar herwiha ji reveberiya Brîtanyaye dixwazin, ji bo çareserkirina keşeyen navbera 


Hewler û Bexdaye behtir kar bike. 

Em çareseriya siyasî dixwazin 

Serokwezîr Theresa May li ser bûyeren di navbera Bexda û Hewlere de axifî: “Em bang li hemû aliyen Iraqe dikin, ku aram bibin, diyaloge pek bînin û bi reya diyaloge ve mijare peş ve bibin.” 

Theresa May beşdarî rûniştina ku her hefte li Encumena Gel a baske jerîn e Parlementoya Brîtanyaye bû ku bi nave “Pirsyaren bo Serokwezîr” te pekanîn û bersiv dan pirsen parlementeran. 

Di rûniştine de parlementer Jack Lopresti ku endame partiya Theresa May e, diyar kir ku meha derbasbûyî serdana Herema Kurdistane kiriye û ji Theresa May pirsî, ka gelo Hikûmeta Brîtanyaye li ser daxwaza serxwebûna Kurdistane piştgiriyeke çawa dide? 

Serokwezîra Brîtanyaye May wiha bersiv da: “Me wekî hikûmete, her dem bi awayekî zelal diyar kiriye ku her pevajoyeke siyasî ya li ser serxwebûne, dive bi rekeftina li gel hikûmeta Iraqe were kirin. Em dixwazin li Iraqe lihevkirineke siyasî bibînin. Em bang li hemû aliyen Iraqe dikin, ku aram bibin, diyaloge pek bînin û bi reya diyaloge ve mijare peş ve bibin.” 


Li DYA'ye li dijî dereke erîşeke çekdarî hate kirin: 27 kes mirin 


Hat ragihandin ku li DYA’ye li Eyaleta Teksase li dijî dereke erîşeke çekdarî hate kirin. Di erişe de herî kem 27 kes mirin. 

Li gorî agahiyen televizyona KSAT 12’e li bajaroka bi nave Sûtherland Sprîngs a herema Wîlsone ya eyaleta Teksase li Dera Baptîste di dema ayîna yekşeme de erîşeke çekdarî hatiye kirin. 


Hat ragihandin ku ji ber erîşe gelek kesan jiyana xwe ji dest dane. 

Li gorî agahiyan li gorî saeta heremî di saet 11.30’an de eriş pek hatiye. Erîşkar piştre ji aliye polîsan ve hate kuştin. 

Çavkaniyen heremî didin diyarkirin ku di bûyere de 27 kesan jiyana xwe ji dest daye. 


ÛNICEF: Li ser 300 mîlyon zarokan şîddeta sîstematîk heye 


Di rapora ÛNICEF’e ya bi nave ‘Di Jiyana Zarok û Balikbûne de Şidedet’ bal te kişandin li ser 
300 mîlyon zaroken temene wan di navbera 2-4 
salî de ku di cîhane de bi awayekî sîstematîk rastî şîddete ten. 

Li gorî rapora ÛNICEF a bi nave ‘Di Jiyana Zarok û Balikbûne de Şîddet’ hatî weşandin de, bal te kişandin li ser şîddeta li ser zaroken (300 mîlyon) ku temene wan di navbera 2-4 salî de. 

Di rapore de cihe ku şîddet zede le heyî mal dide nîşandan, sedeme şîddete jî dîsîplînkirina za¬ 


rokan hatiye nîşandan. Her wiha hate diyarkirin ku 60 ji sedî zaroken ku ji aliye xizmen wan ve te temaşekirin, bi şîddete tene cezakirin. 

Di rapore de beşekî din a girîng jî ew e ku şîddeta di navbera zaroken yen zengîn û feqîr de ku rejeya wan wekhev e. 9 mîlyon zaroken keç yen temene wan di navbera 15-19 de, di nava saleke de rastî şîddeta zayendî hatine. 

Di sala 2015’an de 119 zaroken di bin temene 
20 salî de ji ber şîddeta ku li ser wan hatiye kirin, 
jiyana xwe ji dest daye. 



Seroke Katalonya bi şert hat berdan 


Seroke Reveberiya Xweser e Katalonyaye Carlos Pûîgdemont ku li Belçîkaye teslîm bibû û çar wezîren din bi şert hatin berdan. 

Li gor daxuyaniya ku Dozgeriya Federal a Belçîkaye ragihandiye, dadgere lepirsîne piştî ku îfadeyen Pûîgdemont û wezîren kevn Marîa Aleu Serret, Antonî Olîveres Comîn, Lluîs Gordî Puîg û Clara Obîols stendin ew bi şert berdan. 

Di daxuyaniye de hate ragihandin ku, şerten berdane weha ne: “Heya dadgere dadgehe destûre nede ev kes de ji Belçîka dernekevin, li navnîşaneke diyar bimînin û dema ku dadgehe an jî polîsan gazî wan kir de amade bin.” 


Polîsen Federal yen Belçîkaye ragihandibû ku Pûîgdemont û 4 wezîr di saeten sibehe de teslîmî polîsen Belçîkaye bibûn. 

Dadgeha Ispanya ya Niştîmanî, ji ber erken wan yen di ragihandina Serxwebûna Reveberiya Xweser a Katalonyaye de, derbare Pûîgdemont û 4 wezîran de li teve Ewropa biryara girtine derxistibû û ev biryar ji bo Dozgeriya Federal a Belçîka jî ragihandibû. 

Pûîgdemont û 4 wezîran, di sere hefteye de berî ku derbare wan de biryara girtine were dayîn çûbûne Belçîka. 



Wezîre Parastine ye Britanya îstîfe kir 


Reuterse ragihand ku Wezîre Parastine ye Brîtanyaye Michael Fallon, ji ber îdiayen derheqe wî de, îstîfa kiriye. 

Hat ragihandin ku Wezîre Parastine ye Brîtanyaye Michael Fallon 15 sal bere, deste xwe daniye ser çonga jineke ku ev bûyer bûye sedema karvekeşana wî ya ji wezîrtiye. 

Li gor rojnameya Independente Fallon ev îdia qebûl kiriye û gotiye, bûyer 15 sal bere qewimî ye û Jullia û Fallon ev mijar ase kirine. 


Wezîre nu Gavin Alexander Wiliamson 

Piştî ku Fallon îstîfa kiribû, Serokwezîra Britanya Theresa May ji bo cihe wî Gavîn Alexander Wîlîamson wekî Wezîre nû ye parastine tayîn kir. Wîlîamson ev çend sal bû ku di parlamentoya hikûmeta Britanya de w e kî Wezîre Karen Parlamentoye dixebitî. 

Wezîre Bere Mîchael Fallon di serdemeke ku derbare de wî de “idîayen tevgeren nexoş” digeriyan ji wezîfeya xwe îstîfa kir. Falon di daxuyaniya xwe ya ji bo îstîfaye de bersiv nedabû van idîayan le gotibû ku hinek tevgeren wî ne li gor meqama wî bûn. 
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Berxwedan bi ser ket 


Li bajare Elmanyaye Dusseldorfe Kurdistaniyan guh neda qedexeya polîsan a ne rewa û di nîşandana posteren Ocalan de İsrar kir. Bi berxwedana xwe jî di encame de bi ser ketin. 

Li bajare Elmanyaye Dusseldorfe bi şîara ‘Faşîzm raweste! Ji Abdullah Ocalan û tevahiya girtiyen siyasî azadî’ bi dehhezaran Kurdistanî û Tirkiyeyî meşiyan; polîse Elman erîşî çalakiye kir. Polîs doza hilnegirtina posteren Ocalan kir, Kurdstaniyan ev yek qebûl nekir û li dijî qedexeye li ber xwe da. Di encama erîşa polîsan de gelek kes birîndar bûn û gelek hatin binçavkirin. Polîs di heman deme de erîşî rojnamevanan kir ku dîmen û weneyen erîşe digirtin. Tevî erîşa n hemûyan jî girseye posteren Ocalan hilgirtin. 
Tevî helwesta provokatîf a polîs jî, aqlîselîmbûna girseye û navbeynkariya komîteya amadekar kir ku peşî li ber mezinbûna arîşeye be girtin. 

Elmanya timî eynî bazare dike 

Manedar bû ku erîşa polîsan wan keliyan pek hat ku wezîre kare derve ye Elman Sigmar Gabriel li bajare Tirkiyeye Antalyaye bi wezîre kare derve ye Tirk Mevlut Çavuşoglu re rûdinişt pek hat û weneyen we jî di çapemeniye de belav bûn. 
Jixwe qedexeya behsa we te kirin jî piştî ku roja îne Gabriel bere xwe da Tirkiyeye ketibû dewre. 

Di sere de KCDK-E 43 rexistinen Kurd, Tirk, Ermenî, Asûr-Kildanî û Elman destek dan çalakiya li Dusseldorfe, beriya çalakiye tene bi du rojan polîse Elman da zanîn ku wî qedexe kiriye ku portreyen Rebere Gele Kurd Abdullah Ocalan û sembolen Kurdan ben hilgirtin. Li dijî ve yeke tevî ku pevajoya hiqûqî hat destpekirin jî, je encam nehat girtin. 

Herçî Şemî bû, di serî de ji Elmanyaye, ji welaten Ewrûpî yen weke Fransa, Svîsre, Belçîka, Holanda û Avvusturyaye Kurdistanî û Tirkiyeyî li Dusseldorfe civiyan. 

Bi dehhezaran kesî ji milen sor û kesk û li peşiya wan pankarata ‘No Pasaran (Em e re nedin)’ dest bi meşe kir. Di her du miha de jî posteren Ocalan hatin hilgirtin ûş her du milen meşe li Breite Strasse gihan hev. Hinge polîs çalakger dan rawestandin. Polîs ketin û derketina re ji her du aliayan ve girt. Çalakgeran guh neda polîs û bi İsrar posteren Ocalan hilgirtin. PÛolîs jî bi gaza îsote, cop û mekîneyen mudaxeleye yen ava bi 


şid erîşî xwepeşanderan kir. Di erîşe de gelek kes birîndar bûn û bi dehan kes jî hatin binçavkirin. 

Kurdistaniyan û nexasim jî ciwanen wan li dijî erîşe bi sloganen ‘Bijî Serok Apo’ li ber xwe da, alayeke mezion a PKK'e hilgirt. 

Polîs erîşî rojnamevanan kir 

Polîs wekî din erîş bire ser wan rojnamevanan ku erîşa dijwar a polîs di şopand û dîmen û weneyen we digirt. Tevî erişen polîs jî Kurdistaniyan li ber xwe da û çalakiya xwe bi mîtînga li Heinrich-Heine Allee serketî bi dawî kir. Di mîtînge de Hevseroke KCDK-E'ye Yüksel Koç helwesta polîse Elman şermezar kir, got, em e li ber xwe bidin û wiha dewam kir: “Dewleta Elman dîrektîfen Erdoğan bi cih tîne, sembolen me qedexe dike û me asteng dike. Em e ve qebûl nekin û heta dawiye jî li ber xwe bidin. Me sere xwe netewand û gihiştin a xwe, dive her kese wisa bi ve bizane.” 
Li ser nave TJK-E'ye jî Yildiz Filimci peyivî, got, “îro li vir hevalen me yîn jin tevî zaroken xwe yen piçûk li ber xwe da. Em wan silav dikin û dixwazin berxwedana wan dewam bike.” 

Dive Elmanya nebe bendeye fermane 

Parlamentere federal e Partiya Çep a Elman Andrej Hunko çalakger silav kirin û got, “Ez eşkere bibejim, ev cihe şerme ye. Qedexekirina nîşandana van al û sembolan li Elmanyaye edî cihe şerme ye. Nabe ku ev wisa be, nabe ku Elmanya bibe bendeye fermanen Erdoğan. Ji bo welet ev şermek e.” 

Hunko got, edî dive dawî li dîktatoriya Erdoğan be û wiha dewam kir: “Li Tirkiyeye dive demokratîkbûyîn pek be. Ji bo ku li Tirkiyeye HDP ji nû ve karibe bixebite parlamenter, Selahattin Demirtaş, Figen Yuksekdag, saredar ben berdan.” 
Hunko bal kişand ser pewîstiya bi aştiye li Tirkiyeye jî û got, “Abdullah Ocalan li Tirkiyeye ji bo pekkatina aştiye faktorekî girîng e. Ji ber ve yeke dive li Elmanyaye ez bi xwe jî edî qedexekirina nîşandana posteren Ocalan weke rewşeke mirov nikaribe xwe le ragire bi nav dikim. Protestokirina ve rast e. Ev qedexe muhtemel e ku encama bazareke di navbera herdu hikûmeten de be. 
Ev bazar ne exlaqî ye. Li Elmanyaye dive ji bo tevgera Kurd azadiyeke mutleq a xwepeşandan, axivîn û xweîfadekirine hebe.” 
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Seıketina Bagera Cizîre 


EREM KANSOY/DERA ZORE 

J i fermandaren Bereya Dera Zore, Hesen Qamişlo, got, ji ber girîngiya e ya stratejik ti hez naxwaze Dera Zore ji dest bide û da zanîn ku tevî hişk liberxwedana DAIŞ'e, tifaqen we bi Baese re û heta bi sabotaj an jî, ew bipeşveçûna xwe dewam dikin. 

Dera Zore li ser Çeme Firate ye û bi rengekî erden Sûriye li du beşan, dabeş dike. Wilayet wekî din li ser sînore Iraqe ye jî. Li devere çavkanî û rezervin nift û dewlemendiyen din en binerd gelek in. Heger Dera Zore û Ebu Kemal werin rizgarkirin, DAIŞ we bi temamî ji erden Rojava be paqijkirin. DAIŞ we weke bere nikaribe bibe hezeke birexistinkirî ya eskerî. Çavkaniyen we yen aborî jî we ji dest hatibin girtin. 

Ji fermandaren Bereya Dera Zore, Hesen Qamişlo got, ji ber ve yeke li Dera Zore tekoşînek heye ku tevahiya hezen heremî û navneteweyî di nave de ne, û herçî QSD ye bere awiren xwe daye serketine. 

Bagera Cizîre di roja xwe ya 53'yan de dewam 
dike. Şervanan per li ser Çeme Xabûre li dijî 4 
gundan ji du milan ve operasyon da destpekirin. 
Di encama şeren dijwar de günden El Hireca El Şerqiye, El Endecî, Cear û El Fedîn hatin rizgarkirin. Li aliye din erîşen DAIŞ'e bi ser deveren û zeviyen petrole de jîç hatin şikandin. Fermandar Hesen Qamişlo der bare van mijaran û reveçûna Bagera Cizîre de bersiva opirsen me da. 

- Pengava Dera Zore ji bo çi hat destpekirin? 

- Di nava van herdu salen dawiye de li dijî DAIŞ'e li Şeddadi, Minbic, Reqa, hemleyen tera xwe berhreh hatin birevebirin. Hemleya Dera Zore jî di ve çarçoveye de dewama şer û tekoşîna li dijî DAIŞ'e ye. Dera Zor ji wan navendan e ku DAIŞ xwe le eskerî û aborî le bi rexistin dike. 
Armanca sereke ew e ku DAIŞ bi temamî ji hole be rakirin. 


- Li Dera Zore we çawa xwe bi rexistin kiriye? 

DAIŞ li her devera dikeviye, xwe eskerî û siyasî bi rexistin dike. Li devera Dera Zore ne tene li bajer, heta behtir li gundewaran xwe bi rexistin kiriye. Serjimara gundan pirr e û ya serwer jî li wan eşîr e. Li her du aliyen çeme Firate gund hene ku giredayî hev in û di navbera wan de mesafeyeke erdekî mezin digire nav xwe heye. DAIŞ'e ev derfet bi kar anîn û di nava civaka li vir de xwe bi cih kir. 

- Cihetiya hemleya Dera Zore çi ye? 

Dera Zore li ber pere Çeme Firate ye; bi renegekî ji rengan erden Sûriye li du beşan, dabeş dike, wekî din wilayet li ser sînore Iraqe ye. Di tekoşîna me ya rizgarkirina erden stratejîk en di navbera Reqa û sînore Iraqe de bi dewreke mezin radibe. Deveren Dera Zore û Ebu Kemal ben rizgarkirin, DAIŞ we ji erden Rojava bi temamî be avetin. Edî DAIŞ we nebe hezeke rexistinkirî ya eskerî weke bere. Di ware dewlemendiyen binerd û çavkaniyen petrole de jî devera Dera Zore dewlemend e. Bi ve hemleye ne tene derben eskerî, di ware aborî de jî derb li DAIŞ'e hatin xistin, çavkaniyen we yen aborî ji deste we hatin girtin, yen mayî jî we ji dest ben girtin. 

- DAIŞ li vir çiqasî li ber xwe dide? 

- Ji ber girîngiya we ya stratejîk, DAIŞ di şere li dijî me de bi İsrar e. Em ne xerîbe rebazen şer en DAIŞ'e ne. Niha ji erîşe behtir, di rewşa parastine de ye; hewl dide deveren di deste xwe de bipareze. Rebazen danîna mayinan, maşînen bombebarkirî, gerîlayen çöle bi kar tîne. Bi tedbîran û bi peşbînî em pişiye li van digirin, em tekoşîneke zehmet dikin. 

- Gelo ev pengav li gorî we plan kirî bi re ve diçe, niha gihiştiye kîjan qonaxe? 

- Bagera Cizîre tevî hemû zehmetiyan, wekî me plan kirî bi re ve diçe. Em gihiştin peraven çemî, li devere gelek günden stratejîk û dever hatin rizgarkirin. Erdekî gelekî hreh e, û qonaxa heta niha jî serketî bûye. 


- We bi kîjan hezan dest bi ve hemleye kir, gelo hezen ji Dera Zore pirraniye pek tînin? 

- Meclîsa Eskerî ya Dera Zore bi rola sereke radibe û peşengiye ji hemleye re dike. Tevî ve, ji hezen eskerî yen di nava QSD'e de hezen YPG, YPJ û gelek hezen din û kom di hemleye de cihe xwe digirin. Hejmara şervanan li gorî pediviye di navbera 5 û 7 hezaran de diguhere. Pirraniya şervanan ji devera Dera Zore ne. Ciwanen gelek eşîreten li herime desteke didin tekoşîna me ya li dijî DAIŞ'e di hemeleye de cihe xwe digirin. 
Ciwanen eşîreten mîna Şeddadî, Şaîtat, Begaran û Agedat û geleken din tevî QSD'e tekoşîne dikin. 

- Kampanyayeke reşkirine li dijî QSD'e heye, wekî din hewldanen sabotaj e yen rejîme û Tirkiyeye hene; hûn dikarin li ser maneya siyasî ya hemleye çi bibejin? 

- Ji ber ku QSD di tekoşîna li dijî DAIŞ’e de bi roleke mezin rabû, ve tesîreke mezin kir û bû sedem ku encamen mezin en siyasî û eskerî derkevin hole. Serketina tekoşîne bere siyaseta li Rojhilata Navîn diyar kir. Em serketinen eskerî deynin aliyekî, di ware İnsanî, aborî û civakî de gelek tesîr kir. Em dixwazin ji bo gelen li ser van erdan siberojeke amade bikin. Li ser erden Sûriye, ji bo Kurd, Ereb, Asûrî, Süryanî, Tirkmen û wekî din gelek nasnameyen etnîk hene, û em dixwazin siberoja xwe bi hev re ava bikin. Çawa ku em li dijî DAIŞ'e vî şerî bi hev re bi re ve dibin, em e biryaren derbare siberoja we de jî bi îradeyeke hevpar bi hev re bidin. Ji ber ku DAIŞ ji bo tevahiya gelen dinyaye tehlûkeyek e, em li dijî terorîzma navneteweyî jî şere herî bi tesîr dimeşînin. Tekoşîna me kirî û jiyana li deveren me rizgarkirî ji nû ve hatî avakirin li hole ne. 
Hin derdor encamen ve tekoşîne manîpule dikin, hewl didin reş bikin. Dibejin, QSD deveren Ereban bi dest dixe, dij-propagandayen bi vî rengî ten kirin. Haya me ji van heye, le armanca me tera xwe zelal e û bi gaven xwe yen pratîk em ve piştrast dikin. Peşvajoyeke eskerî hebe jî, helbet bi encamen xwe yen siyasî bi re ve diçe. Siya¬ 


setin dewleta Tirk û îrane encamen ve yen herî darîçav en siyasî ne. Dixwazin pişiye bigirin li destketiyen gele Kurd, û di her şert û mercî de tifaqe dikin. Di bûyeren ve dema dawiye li Başûre Kurdistane rû dayî jî me ev yek pirr eşkere dît. 
Hezen desthilatdar we li hembere destketiyen gele Kurd her kelî hewl bidin tifaqan bikin û van destketiyan asteng bikin. Ew e li dijî destketiyen li Rojava jî van hewldanen xwe dewam bikin. Li dijî DAIŞ'e wek gelen Kurd, Ereb, Süryanî, Asûrî û bi desteka ji tevahiya dinayaye bi şervanen înternasyonalîst, me şer û tekoşîneke dijwar kir. Di dîroke de belkî jî ev cara yeke ye ku gel bi modeleke bi vî rengî ya birexistinbûne hatin cem hev û tekoşiyan. Hez û îradeyeke mezin derket hole. 
Em dikarin bibejin ku ev li Sûriye sîsik û navika modela civakî ya siberoje ye. 

- Weke Reqaye li Dera Zore jî operasyonen rizgarkirina sivîlan gelo bi re ve çûn? 

- Nexasim jî ji ber tank, top, füze û balehren rejîme bi kar anî, gelek sivîel koçberî heremen em li wan bûn. Li devere behtirî 20 hezar sivîlî bi koçberiye xwe avet bext û staradeveren me û li wargehan hatin bicihkirin. Di gelek hal û rewşan de operasyonen rizgarkirina sivîlan jî hatin birevebirin. 

- Behsa erîşen Rûsya li dijî nuqteyen QSD'e hat kirin... 

- Bele, çend caran qewimî. Nexasim jî li deveren em li wan bi peşketin top avetin û ji hewaye erîş kirin. 

- Gelo van deme dawiye bi rastî jî rejîme û DAIŞ e hemwext erîşî deveren QSD li wan kir? 

- Bele ev rast e. Dera Zore devereke gelekî stratejîk e û ti hez naxwaze ve devere ji dest bide. 
Ji bo ku bipeşveçûna hezen me asteng bikin, carinan erîşen bi vî rengî dibin. Le bele heta niha bi ser neketin û hezen me ji hemû astengiyan bihurîn, bipeşveçûna xwe dewam dikin. 
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University of London 
Oueen Mary College 
Mathematics 
Finance & Accounting 



Denizcan Yüksek 

University of 
Southhampton 
Aeronautics & 
Astronautics 



Pınar Akış 

University of Cardiff 
Dental Therapy 
& Hygiene 


Fırat Şen 
University of 
Edinburgh 

Chemical Engineering 



Sedef Ordu 
University of Bath 
Economics & Politics 



Mohammed Dana 
Nottingham 
University 

Chemical Engineering 


İbrahim Kaşısarı 
University of London 
King’s College 
Mathematics 



Louis Thomas 
Pourthsmouth 
University 

Mathematics & Statistics 



Lucy O’Brien 
University of Kent 
English Literatüre 


Mustafa Mustafa 
University of Essex 
Computer Science 



Mutlu Değirmenci 
Nottingham 
University 
Civil Engineering 



Süleyman Balcı 
Brunel University 
Economics 



Tayyiba Hammond Bertan Ateş 

University of London Coventry University King’s College Civil Engineering 

Law 


Sahel Süleyman 
University of London 
Oueen Mary College 
Law 


Gökçe Deniz Akış 
Brunel University 
Environmental 
Sciences 



Melisa Kurt 
University of Kent 
Economics 



Miray Ertürk 
Kingston University 
Mathematics and 
Finance 



Birkan Parlar 
University of 
Loughborough 
System Engineering 



Aziz Bekir 

University of London 
Oueen Mary College 
Mathematics 




Emre Otağ 
Coventry University 
Civil Engineering 


Harun Demirel 
University of London 
Oueen Mary College 
Economics 



Zeynep Kocabaş Mustafa Bağdaş 

University of London University of London King’s College Oueen Mary College 
Law Finance and Accounting 



Berkay Karaoğlan 
Coventry University 
Civil Engineering 


Safiye Poyraz 
University College of London 
Neuro Science 


Necip Yıldızcan 
Surrey University 
Mathematics 


Duygu Koyuncu 
Brunel University 
Economics & 
Accounting 


Ashley Adesola 
University of Essex 
Economics 


Tiber Karadağ 
Oxford University 
St Ann College 
Physics 


Cemal Yücel 
University of 
Aberdeen 
Medical Science 


Viola Rama 
University of London 
Oueen Mary College 
Biomedical Sciences 


EDMONTON (Merkez) 

Tei: 020 8807 4316 
Mob: 0772 340 2412 

32 Knights Chambers South Mail 
Edmonton Green Shopping Centre 
London N9 0TL 

STOKE NEVVINGTON (Şube) 

Tei: 020 7249 4744 
Mob: 0742 2550 657 

66 Stoke Newington 

High Street, London N16 7PA 

Kayıt Saatleri _ __ _ __ __ __ __ 

Haftaiçi Hergün: \ t Fi ifflj 

l0am - 8pm @mm academy 

Cumartesi & Pazar: 

9am ■ 7 P m A5K DERSHANELERİ 

www.academyoxford.co.uk — info@academyoxford.co.uk 
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08 KASIM 2017 


TELGRAF 



MEHMET AKSOY-FİRAZ DAĞ yoldaşı sonsuzluk yolculuğuna uğurluyoruz. 


“Uğruna yaşamını feda ettiği özgür ve eşit dünya umudunu mücadelemizde 

yaşatma sözü ve kararlılığıyla*. 

TÖREN: 

10 Kasım 2017-Cuma «Saat: 09:30 
Yer: Kurdish Community Centre,ll Portland Gardens 

Haringey-London, N4 İHU 

KCC’de yapılacak törenden sonra saat ll:30 5 da toplu olarak yürüyüş halinde Highgate Cemeteıy mezarlığma hareket edilecektir* 


KÜRT HALK MECLİSİ 




























